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VOORWOORD

Het D&A-museum heeft de start van het nieuwe werkingsjaar zeker 
niet gemist, met als uitschieters de familieactiviteit “Krokuskriebels” 
en de opening van de tijdelijke tentoonstelling “Boter bij de Vis”. Het  
D&Amuseum kon voor beide evenementen gelukkig rekenen op heel wat 
ondersteuning door onze vrijwilligers en collega’s uit de diensten van de 
regiomanager, waarvoor dank. Ook de boekingen voor gidsbeurten -  o.a. 
voor een stijgend aantal scholengroepen - lopen goed waardoor we in 
het eerste kwartaal van 2016 vlot over de 600 bezoekers zullen gaan.

Na deze vrij hectische periode komt er hopelijk ook weer wat meer 
tijd voor de “normale” gang van zaken en de “lopende dossiers” zoals 
de samenwerking met het Algemeen Rijksarchief. Met het oog op de 
komende bestuursvergaderingen zijn er tevens enkele belangrijke 
werkdocumenten in voorbereiding, zoals het nieuwe beleidsplan en de 
budgetraming 2017. Aandachtspunten die binnen het Museumcomité, de 
werkgroepen en het bestuur nog zeker de revue zullen passeren. U hoort 
er binnenkort wellicht meer over.

Francis Huijbrechts 
Conservator D&Amuseum
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BOTER BIJ DE VIS

Op donderdag 18  februari werd de aftrap gegeven voor de tentoonstelling 
“Boter bij de vis” in het D&Amuseum in Antwerpen. In principe waren de 
(effectieve en toegetreden) leden van de vzw uitgenodigd en een aantal 
erfgoedpartners. Uiteindelijk zagen we een heel mooie opkomst met een 
80-tal aanwezigen. 

Na de verwelkoming door voorzitter Robert Robbrecht en de nodige 
duiding over de tentoonstelling  door conservator Francis Huijbrechts, 
was het aan administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren om “Boter 
bij de Vis” officieel te openen. Dit gebeurde door een belsignaal met de 
historisch klok uit het Antwerpse Entrepot die traditioneel het begin en het 
einde van de werkdag aangaf.

We zijn heel blij dat de nieuwe administrateur-generaal zich kon vrijmaken 
voor dit erfgoedevenement. Het was trouwens ook niet zijn eerste bezoek 
aan het D&A-museum. De heer Kristian Vanderwaeren  verwees in zijn 
speech onder andere naar zijn interesse in geschiedenis en naar een 
familielid dat is omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd 
begraven op de militaire begraafplaats in De Panne.   
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De heer administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren

Het team dat vanuit onze Werkgroep Communicatie* de receptie grondig 
had voorbereid, zette daarop haar beste beentje voor. De aanwezigen 
werden  verrast met aan het thema gerelateerde “oorlogskost”,  zoals 
notenkoekjes, aardappeltaart, macaronipudding en tafelbier en dat werd 
wel degelijk gesmaakt. Daarna kon de tentoonstelling rustig bekeken 
worden, al dan niet met een extra woordje uitleg.  

Naast de basisopstelling over de voedselproblematiek tijdens WO I leggen 
wij enkele eigen accenten i.v.m. het grensgebeuren in oorlogstijd.

*Werkgroep Communicatie: Kathleen De Backer, Debby De Bruyn, Ilse De Witte, 
Peggy Mertens, Marc Vergauwen, Francis Huijbrechts, Brenda Buys, Bert Verhoeven 
o.l.v. Ann Van Puymbroeck. Extra hulp voor dit event: Marlies Van Tichelen, Hans 
Berckmans , Raf Gentjens, Marie-Christine Van Gansbeke en Miranda Mattheus, 
Julienne en Mon Schroeven, teamleden van de Directie Communicatie o.l.v. Michèle 
Joly, medewerkers S&L, Andouac en andere vrijwilligers die ons gesteund hebben 
bij het verwezenlijken van dit project.
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Ambtenaren van Douane en Accijnzen moesten daarbij hun werk zo 
goed mogelijk blijven doen, maar dan in heel uitzonderlijke en moeilijke 
omstandigheden. De informatiepanelen en interactieve elementen 
zijn in het D&A-museum aangevuld met een aantal unieke objecten 
en archiefstukken.  Onze dank gaat dus uit naar die organisaties of 
personen die een bijdrage hebben geleverd bij de verwezenlijking: het 
CAG Leuven, het Stedelijk Museum Hoogstraten, de heemkring Amalia 
Van Solms uit Baarle, het Gerard Meeusen Museum Essen, het Belasting 
& Douanemuseum Rotterdam, Ivan Janssen uit Essen, Jan Huijbrechts uit 
Meer en Wally Schoofs uit Sint-Job.  

De tentoonstelling “Boter bij de Vis” is in het D&A-museum nog te 
bezoeken t.e.m. 30 juni 2016.
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GRENSGEMEENTE ONDER DUITSE LAARS

Bij de inleiding op de tentoonstelling “Boter bij de Vis” kon ik voor een 
sfeerbeeld van 100 jaar geleden terugvallen op het dagboek van Lodewijk 
Van Nueten. Hij geeft ons een uniek inzicht in het leven van alledag in het 
Belgisch/Nederlandse grensgebied tussen 1914 en 1918. 

Louis werd geboren in Merksplas op 4 november 1847. Hij werd 
burgemeester te Meerle vanaf 1891. Naast zijn politieke carrière was Louis 
ook actief als geschiedkundige en mogelijk was dit één van de redenen 
waarom hij een dagboek ging bijhouden tijdens de oorlogsjaren.  Dit moest 
overigens clandestien gebeuren en dat werd er niet bepaald makkelijker 
op toen hij Duitsers kreeg ingekwartierd. Zij kwamen sowieso regelmatig 
bij hem als burgemeester over de vloer i.v.m. verordeningen, opeisingen, 
strafmaatregelen en zo meer. Louis was getrouwd met Maria Smits en ze 
hadden 6 kinderen, twee zonen en vier dochters. Zijn zoon Jozef (°1888) 
diende trouwens als brancardier aan het front in het Belgische leger.

Louis Van Nueten overleed op 21 juni 1926. Hij was 35 jaar lang 
burgemeester van Meerle.
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De gemeente Meerle nam die dramatische tijd een wat aparte positie 
in. De eerste Duitsers waren er midden oktober 1914 - na de val van 
Antwerpen - binnengetrokken en hadden er  snel troepen gelegerd. In de 
loop van 1915 kwam daar nog de beruchte Dodendraad bij, een streng 
bewaakte versperring tussen het bezette België en het neutraal gebleven 
Nederland die zich uitstrekte van de Voerstreek tot het Zwin. De Duitsers 
hadden echter niet overal exact de grillige grenscontouren gevolgd, waarbij 
o.a. de drie “bulten” van de provincie Antwerpen werden afgesneden.  De 
inwoners van Meerle - bovenaan in de middelste “bult” - konden dus nog 
nauwelijks de landsgrens over naar Nederland, maar het werd bovendien 
door de Duitsers veel moeilijker gemaakt om naar buurgemeenten in het 
eigen land te geraken.  Familie bezoeken, schoollopen, winkelen, leveren 
van koopwaar,… werd plots heel wat minder vanzelfsprekend .

Het dagboek is niet altijd goed leesbaar. Louis schrijft immers zoals het 
in zijn hoofd opkomt en gekruid door het lokale dialect. Ook spelling 
en interpunctie zijn niet bepaald correct gebruikt. De uittreksels uit het 
dagboek voor februari 1916 geven echter wel een relevante getuigenis 
i.v.m. de thematiek van “Boter bij de Vis”. 

Woensdag 2 February 1916

Koud weder nog al gevrozen zuur, het zal sneeuwen.

Van oorlog niets vernomen. Geen gazet gezien vandaag.

Er is nog al veel volk naar de versperring, nu dat het heiligdag O.L.V. 
Lichtmis is. In Holland laat men wederom de nabij woonende inkomen. 
Op de Dreef heeft men vandaag eene plaats opgeeischt om vrouwen te 
onderzoeken als ze terug in België komen. In Holland is het veevoeder 
ook duur en raar. In België is ook niet veel veevoeder meer. Wij hebben 
laatst zemelen aangekregen die nat waren, ze broeiden seffens, alle maal 
deugenieterij1. Kainiet2 is aan 7 fr.% metaal à 7 fr. maar hij is arm. 8 à 10 
ph.zuur.

1	 Officiële voedselleveringen waren die tijd vaak van inferieure kwaliteit omdat 
men op de zwarte markt (véél) meer winst kon maken. 

2	 Kaïniet, een mineraalzout dat wordt gebruikt als kunstmest. Eveneens een 
schaars maar onontbeerlijk product voor heel wat  landbouwers in het bezette 
België.
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Een zeldzame foto aan het Belgische douanekantoor Strijbeek, op de hoofdweg 
van Breda naar Meerle, eind 1915. Kees Huybrechts en zijn zwager Hein De 

Bie zijn met karren mest op weg naar akkers in het grensgebied. Kees maakte 
daarvan trouwens regelmatig gebruik om via Nederland brieven voor de jongens 
aan het front te smokkelen. Deze illegale correspondentie werd verstopt in het 
tuig van de paarden. Let ook op de laarzen bovenaan in het raam rechts. Die 
behoorden waarschijnlijk toe aan een Duitse grenswacht die in het pand  was 

ingekwartierd.   

Zondag 6 February 1916

(…) Heden om 9 uren kwam Kamerlink3 mij melden dat niemand meer 
binnen den kring van 500 meters van de grens mocht om te gaan of te 
werken, dat moesten wij heden bekend maken, zelf hij vroeg het van in 
de kerk te publiceeren. Dat is niet gedaan. Dus kunnen wij niet meer aan 
de grenzen zelfs die toelating hadden niet meer. De versperring is zeer 
streng niemand mag er door noch tram noch facteur, alle brieven blijven 
liggen en er komen geene aan. Gisteren kwam men mij berichten dat er 
eene kar brood voor Hoogstraten te Strijbeek stond, met verzoek die door 
te voeren, dat ik beloofd heb. Nu vandaag ging Peer Mertens, die halen, 
maar aan den draad mocht hij niet spreken, ook den hoogstraatschen 
voerman niet, dus echt barbaarsch.  Zoo wij zitten geheel in de val.

3	 Bediende op het Duitse Pasamt, dat bevoegd  was voor het uitschrijven van 
reispassen en allerlei vergunningen
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Er liggen in Ulikoten 250 man, 250 man op Strumpt, alle honderd meters 
op de grens, een vlag met 7 man en ze schieten nog gemakkelijk4. Te 
Weelde statie bleef weer een student, dood, die dienst wilde nemen. Hij 
was 16 jaar oud, van Brussel5.

Maandag 7 February 1916

(…) Om tien uren waren bij mij een Leutnant Schmit met drij mindere, die 
moesten overal gaan zien, naar rogge havere strooi, bij iederen boer. Den 
Secretaris en later vier ploegen zijn de boeren afgegaan om den voorraad 
op te nemen. Burgemeester van Minderhout komt mij zeggen, dat het 
goed van Holland zal komen. Door den draad dus uit België zoude niets 
meer mogen gaan zelfs geen bloem zeg hij ook.

Gisteren kreeg ik reclaam van Jef Jespers die gestraft was door ons om dat 
hij geen koorn leverde, vandaag vrouw Cees Braspenning, allen stichte 
partijen. Bij mij kwam ook de vrouw van Cees Schoenmakers, die was om 
een paard te koopen over den draad maar nu mocht hij niet meer naar 
huis komen. Ik heb ze wat getroost en binnen korten tijd komt hij te huis.

Dinsdag 8 February 1916

Schoon weder, koud.

Van oorlog is nog altijd geschrijf tusschen Engeland en Duitschland 
over den duikboot L. 3. waarvan de mannen niet zijn gered uit vrees. 
Tusschen Duitschland en Amerika hevige vrijving over het in den grond 
booren van de Lustiania6. Amerika wil eene verklaring hebben dat dat 
werk ongerechtvaardigd was, tegen het volk en oorlogsrecht. Dat wil 
Duitschland niet erkennen. wil wel schade betalen.

4	 Burgemeester Van Nueten verwijst hier naar Hollandse militairen die in 
omliggende Nederlandse gehuchten met de grensbewaking waren belast.  

5	 Een van de belangrijkste redenen voor het optrekken van de Dodendraad door 
de Duitsers was het paal en perk stellen aan de vlucht van vele duizenden 
oorlogsvrijwilligers uit bezet België die hoopten via Nederland het Belgische 
leger te kunnen vervoegen.

6	 De Lusitania was een modern Brits passagiersschip dat op 7 mei 1915 door 
een Duitse U-Boot was getorpedeerd wat meer dan 1000 mensenlevens had 
geëist. Aangezien daar 128 Amerikaanse staatsburgers bij waren leidde deze 
tragedie tot hoog oplopende spanningen tussen de toen nog neutrale Verenigde 
Staten en het Duitse Rijk. Het schip bleek op de fatale reis trouwens ook munitie 
vervoerd te hebben.
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De laatste ogenbikken van RMS Lusitania

Het is zeer moeilijk aan de grens verkeer. In den Elsakker mogen de boeren 
niet naar elkander zelfs om het melk op te laden niet zoo lastig. Vee is duur 
en blijft maar immer duur. verkens 2,60 per Kil. Vandaag komen er weder 
om dat de aardappelen mogen verkocht worden tot 10 – 11 franken. Men 
heeft het stroo overal opgenomen. Ook het aardappel verbruik nagezien 
0.300 K per man en dag wilde hij rekenen. Wij rekende 0.500 K brut per 
dag en man.

Men schiet weer hevig in het westen geheel den dag.

Nu alles ligt al sedert dagen stil, post, tram en niemand mag door den 
draad, en men mag er niet spreken met elkander, moet er iets gezegd 
worden dan moet men het op een briefke schrijven en dan gaat het aan 
den andere om te lezen. Men houd maar vol dat er geene levensmiddelen 
meer zullen komen, dan zal het zeer erg zijn. Wij verhopen het niet.

Woensdag 9 February 1916

‘s Morgens sneeuw, maar dooid al mede.

Van oorlog geen nieuws. Deze nacht nog altijd geschut. Men mag niet 
meer over oorlog praten, en men zegt nu, in plaats van schieten, hoesten. 
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Louis Braspenning oud belgisch soldaat uit Antwerpen gevlucht 1914 in 
october heeft zich niet laten interneeren in Holland7 is blijven zwerven, 
zijn vrouw boerde op de Rooi, en daar kwam hij zeker wel. Zijn broeder 
Adriaan, woont op Postel (Ulikoten) en zijn moeder en broeders woonen 
te Heerle, nu zweefde hij tusschen deze 3 plaatsen bij zijne moeder was 
hij meest en daar waren zelfs dagelijksch duitsche soldaten, waar hij mede 
sprak en at en dronk, maar hij bleef binnen. Hij is niet verraden. Zijne 
vrouw heeft einde 1915 koop dag gehouden, en hij is juist een zoo rijk 
geworden, hij heeft genoten van den opslag. Nu is hij bedrijven op een 
boerderij te Galder Strijbeek, van een boer van Zundert. Wat zal het later 
zijn, hij is altijd deserteur. (…)

Vrijdag 11 February 1916

Koud stuur regenachtig.

Van oorlog niets te melden. Wij hooren schieten maar lezen er niets van 
als artilerie gevechten Yperen Loos en omstreken. Amerika is weer goed. 
het in den grond booren der Lustiniana waar 1168 slachtoffers, zal in vrede 
afloopen. Het zelfde met Holland met Artimis die vrijwillig beschoten is 
door een D. duikboot. Ze zijn zoo bang en nemen alles maar in vriendschap 
aan en blijven maar neutrale staten en laten de andere landen maar 
strijden voor recht en vrijheid. Juist om ze niets hooren of zien. Engelsche 
diplomaten hebben verklaard dat zulks in de groote afrekening zal in het 
oog gehouden worden. Neutralen bangerikken.

Verleden nacht is Wysmeuler weer komen slapen, hij hadt aardappelen en 
verkens gekocht aan 11 fr. en 2,40 per Kil. meer gedwongen dan vrij. Deze 
morgen was er al een fourrier8 van de Neussers9 die kwam protesteeren 
tegen hem. Al voor dat hij op was, maar men snaauwde elkander eenige 
woorden toe en het was uit. Nu zal de zaak later door hunne oversten 
moeten beslist worden. Hij kocht bij de boeren, en gaf al geld op voor 
hond. Wij hebben vandaag op mijn voorstel beslist om brood te bakken ¾ 
rogge ¼ bloem, zoo lang er geene bloem meer kan komen.

7	 Vooral na de val van de vesting Antwerpen in oktober 1914 waren 40.000 
Belgische militairen naar Nederland uitgeweken. Omwille van de neutraliteit van 
Nederland werden er daarvan 33.000 voor de duur van de oorlog geïnterneerd.  
Blijkbaar waren er toch ook een aantal zoals Louis Braspenning die op vrije 
voeten konden blijven door een zwervend bestaan te leidden.

8	 Een foerier staat in voor de bevoorrading van militaire eenheden

9	 Het gaat hier om het Landsturm Battalion “Neuss” die maandenlang bij de 
grensbewaking werd ingezet.
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Heden nacht is Jef de Beukelaer te Chaam gepakt en opgeleid naar de 
Parapluie van Breda, die hadt nog altijd bloem en rijst uit Holland. Rijst 125 
fr. bloem 140 fr. mais 80 fr. per 100 Kil. aan den draad. (…)

Dinsdag 15 February 1916

(…) Men torpeert alle dagen koopvaardij schepen, en men zal nog strenger 
worden, daar de koopvaardijers, allen zullen gewapend worden. Amerika 
is daar tegen Holland ook.

Deze morgen ben ik weer al vroeg onder vraagt door een Oberleutnant over 
de aangifte der aardappelen. Dreigt me daar nog straf? Morgen beginnen 
wij te bakken. Er komt toch geene bloem, men laat niets door. Amerika, 
Spaanje en Holland moesten dat weten dat men de levensmiddelen der 
Belgium for Reliefs of zoo omtrent10, niet laat passeren, er zoude wel 
reclaam volgen.

De “paraplu” is nog altijd de bijnaam voor de oude koepelgevangenis in Breda, 
waar nogal wat Belgische smokkelaars één of meerdere nachten hebben 

doorgebracht en niet allen tijdens de wereldoorlog.

10	 Het gaat hier om de “Commission for Relief in Belgium”, een internationale 
hulporganisatie die zich om de dramatische voedselsituatie in de bezette delen 
van België en Frankrijk bekommerde. 
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Men vertelt mij, dat Beukelaar, Cantonier Cornelissen, Jansen Lieten, 
bloem hadden geladen, in de hollandsche heide, de soldaten kwamen, de 
smokkelaars wierpen bloem zak weg, gingen er achter liggen, er wierdt 
geschoten, en gelicht en gepakt, maar in den bloem zak zaten toch kogels, 
dus nog geen gerust stieltje. Op de dreef smokkelt men nu katoen.

Woensdag 16 February 1916

Bar weder, regen en wind, in den dag storm wind, molen draaid goeden 
gang zonder zeil, stormen, er vliegen pannen en schalien. 

Van daag moest het voor ons een feestdag geweest. Maria, dochter van 
Josef Van Nueten te Zoersel trouwd met Braekmans, doctor te Santhoven. 
Niemand mag door den draad, nog geen brief of kaart. Nu heden is 
het veertien dagen dat wij uit Belgie iets tijding brief of koopwaren of 
levensmiddelen hebben gehad. Wij menschen evenwel een voorspoedig 
en gelukkig huwelijk. Alleen oom Victor en Antonia, Hortence en Livina 
zullen er bij geweest zijn. Wij zitten onder den zwaren hiel van den 
overweldiger voor maar bazen zijn en.

Van den oorlog geen nieuws. Duitschland dreigt nog meer Koopvaardijers 
te torpedeeren. In Engeland wil men de onzijdige landen (bijzonder 
Holland) naar zien11, daar komt veel te veel in dat alles voor Duitschland 
gaat, een heel leger van smokkelaars (bazen) spelen daar koopman en 
bezorgen er de smokkelaarkes aan de grenzen die koopwaren, hadden ze 
die niet dan kon men zoo veel zeep petrole en vet aan de grenzen krijgen, 
maar dat zijn de groote helpers, en het zal wel waar zijn.

Donderdag 17 February 1916

(…) De bende, zeep en vet smokkelaars zijn al dry maal geweest, en niet 
ontrust, dan wint men met duizende, over de versperringen is de zeep 4 fr. 
Den buk12 is 12 fr. de Kilo. Sommige Meerlsche smokkelaars verdienen 30 

11	 Een van de belangrijkste manieren om het Duitse Rijk op de knieën te krijgen 
was een doorgedreven blokkade door voornamelijk de Britse Royal Navy. 
Duitsland was immers voor heel wat basisproducten (o.a. grondstoffen) 
aangewezen op import en moest daarvoor in oorlogstijd dus beroep doen op 
neutrale landen. Voor Nederland werd het dus jarenlang koorddansen tussen 
de strijdende partijen en ook Belgische smokkelaars werden door de Duitsers 
ingeschakeld. Het strenge Britse toezicht had uiteraard ook gevolgen voor de 
reeds precaire voedselsituatie in België. De Duitsers gingen op hun beurt over 
tot een meedogenloze onderzeebootoorlog. 

12	 “Buk” was een plantaardig bak- en braadvet dat op grote schaal vanuit Nederland 
werd gesmokkeld.
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à 40 fr. op een nacht met smokkelen. Men moet gaan laden tegen Bavel 
en zoo op Wolfslag Goudberg dan door de Kaal baden en zoo nat naar de 
Dreef, daar liggen al drooge kleederen gereed. Alles ‘s nachts.

Dezen namiddag verkochten wij voor het eerste maal oorlogsbrood 2/3 
roggemeel 1/3 tarwebloem, in brooden van 1500 grammen aan 0.50 
per stuk. Wij leverde 75 K [stof?] en men bakte 63, 66-63-brooden. Wij 
moesten 0.10 per Kil voor bakloon geven, dit is duur. (…)

Vrijdag 18 February 1916

 (…) In Meerle hebben wij gisteren ons gebakken brood rap verkocht, men 
is over te vreden. Tot heden geene kans om iets door de versperring te 
krijgen. 

Josef schrijft heden nog een brief met portret van hem en twee V. Den 
Heyningen die mij geluk wenschen met mij Jubilé. Wij hadden het Gazetje 
van Hoog. op gezonden Men smokkelt maar zeep en buk. Petrole ligt 
meest stil. 

De bondgenooten nemen vandaag de verbintenis aan dat de vrede 
onderhandelingen zullen gebeuren met mede werking van Belgie nadat 
alles zal hersteld zijn en alle schade vergoed. Dit hebben de Mogendheden 
zoo verklaard die Belgies onzijdigheid waar borgden. Italie sloot zich hier 
ook bij aan. Nu dit is nog al een goed teeken. (…)

Zaterdag 19 February 1916

(…) Doctor Gommers probeerde dezen morgen ook om eene pas te 
bekomen voor medicamenten te halen in Holland, maar niets te doen 
hij kreeg geene. Hij heeft ook aan Von Bissing geschreven. Een duitsch 
Korporaal hielp Maria Theuns, nog wel wat smokkelen maar gisteren zijn 
ze beiden betrapt het meisje hare margarine kwijt, en hij zijn strepen. 
Den buk is al aan 17 fr. de Kilog. Er komt er nog maar niemand koopt hem 
zeggen de smokkelaars, maar het is wel waar, daarom is men vergramd 
op hun. Altijd nog afgesloten van de wereld, zelfs dezen zaterdagavond 
mogen de Gazet van Hoogstraeten en de andere niet aan den draad 
passeeren. Dus dwang dwang.
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Donderdag 24 February 1916

Er ligt 5 centimeters sneeuw koud.

(…) De hespen maar 14 dagen in de schouw half droog worden opgekocht 
aan 5,50 fr. de kilo en verkensvleesch zoo gezegd aan 3.75 fr. de kilog. 
De zoon van den Burgemeester Van Meir heeft er veel gekocht. Hij is 
hier overal den boer af geweest. Katoen voor hemdens is er niet meer te 
krijgen. In Meir was nog wat voorraad daar is Meerle nog na toe gegaan. 
In Casterlé is veel koffie gehaald door Meir en omstreken. Er waren dagen 
dat er in Meerle geen koffie was. De prijs is verdubbeld tegen vroeger. Wij 
verkoopen weer spekvet en koffie en brood in de zaal.

In de Engelsche Kamer is men druk bezig met de smokkel goederen die 
naar Duitschland doorzijpelen. Men schildert er de smokkelaars lelijk af. En 
ook de onzijdige landen hebben plichten. Wij Engelschen strijden voor ons 
bestaan, en ook voor eene zaak die de onzijdige staten aan belangt (snuif 
op Holland) en daar om zullen wij de maatregelen verscherpen voor die 
kooplieden die geen zaak zien dan hun eigen zak. Op de Dreef – Galder 
is een Hollandsche Kapitein en nu is het smokkelen geheel stop gezet 
niemand mag in Holland.

Ze komen allen om te smokkelen zegt hij. Voor eigen gebruik was 
toegestaan, maar er waren te veel misbruiken. Nu heden was geheel de 
Dreef hier in den winkel der zaal.

Vrijdag 25 February 1916

Sneeuw 5 centimeters, koud.

Van oorlog dat de Duitschers rond Verdun vooruit zijn gekomen en 3 
kilometers zijn vooruitgekomen op 10 kilometers.

Notaris Gilles was naar Holland geweest en heeft er constent gekregen, om 
tarwemeel te bestellen voor ons achter den draad. Het zoude tarwemeel 
zijn aan 20 kilog. per man en per maand. Men weet nog niets van den prijs. 
Zal het nu gaan? Woensdag zijn er geene smokkelwaren meer doorgelaten. 
De zeep de andere waren als vet of buk, niets mocht passeeren. In Meerle 
kwam Ad. Van Den Heyning met 700 k. zeep te huis. Toon Jespers met 
eene vracht vet of buk Adriaan Vermonden met Beukelaar eene parij vet. 
Van Gils met 4 man Van Dael  De Meester  Broekmans van de Dreef met 
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twee vrachten terug. Nu zegt men dat er voor 1 april niets meer door mag 
dat ze te veel vroegen. Nu weet ik dat den buk kost in Breda 1 gulden, 
smokkelgeld 1.25, tesamen 2.25. Men vroeg aan den draad 20 mark dat is 
toch te veel gewoekerd. 5 Maal de waarde. In Meer is nog veel meer terug 
gezonden, daar leurde ze al met den petrole. Men moest ze brandmerken 
of een oor afsnijden tot blijvende gedachtenis van zulke brave jongens die 
waren leveren aan de vijanden volgens sommige gezegden.

Zaterdag 26 February 1916

Wat sneeuw, wat zon, goed.

Van oorlog. De Duitschers komen aan Verdun, eene sterke stad met veel 
buiten forten, vooruit Hebben 10 duizend Franschen gevangen, het is een 
verwoedende strijd. Het leger is van de Kroonprins. De Keyzer is aanwezig. 
Het zal een harde strijd zijn waar wederom veel menschen levens zullen 
verloren gaan13.

In de Engelsche Kamer hebben twee leden, den vrede aangeprezen, zoo 
Duitschland moet verpletterd worden Engeland ook vernietigd is. Niemand 
stemde met die mannen in. De oorlog kosten in Engeland zullen April Mei 
50 millaard beloopen, 2 millaard pondensterling.

Hier is geen nieuws van de militairen. De groote smokkel ligt geheel stil. 
(…)

Dynsdag 29 February 1916

Deze dag komt maar alle vier jaren.

Het weder is goed schoon warm. 

Gisteren waren Julia, Adele en Martha naar Breda geweest, om 
levensmiddelen te halen en smokkelen. Koffie, thee, cacao, peperkoek 
en wat schoen en naad werk. Het eerste nieuws dat ze vertelde wisten 
ze te zeggen dat zondag avond Franschen het genomen fort Douaumont 
hadden hernomen. Derwyg Franz hadt het verteld. Dus goed nieuws voor 

13	 Het is opvallend dat burgemeester Van Nueten 4 dagen na het begin van het 
grote Duitse offensief rond Verdun reeds op de hoogte is. Zijn voorspelling 
zou trouwens uitkomen, met ruim een kwart miljoen doden en bijna een half 
miljoen gewonden voor beide partijen op 10 maanden strijd. Verdun staat nog 
altijd symbool voor de zinloze slachtpartijen van de Eerste Wereldoorlog. 
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de Franschen14. Hunne reis was goed geweest en geene moeilijkheid. De 
Belgische platen15 te Strijbeek was de lastigsde. 

Nu de gazetten melden deze morgen dat de Duitsche, een gedeclaseerd 
en verlaten fort zonder kanon noch infanterist genomen hadden, dat was 
Douaumont. Dat ze het fort of dorp Campneuville ook genomen hadden 
berust op eene vergissing, schrijven de Duitschers zelve. De strijd duurt 
immer voort. De Franschen zijn gerust. Wij hooren nog altijd een geweldig 
geschut.

De hel van Verdun kreeg zelfs een verre echo in het noorden van ons land

Gisteren avond kwam den Docter met het kwade nieuws af dat er niets uit 
Nederland mocht komen. Engeland wilde niet. Dus alle schoone plannen 
vallen in duigen. Er was vandaag bij mij vergadering Burgemeester Meer, 
Minderhout, en Meerle, en hebben geraadzaam gevonden naar den 

14	 Dit is een voorbeeld van de oorlogspropaganda, ook aan geallieerde zijde. 
Douamont - het grootste van de 19 forten rond Verdun - was op 25 februari 
1916 zonder een schot te lossen onder de voet gelopen tijdens de aanvankelijk 
succesvolle Duitse opmars maar het zou maanden en duizenden doden kosten 
eer het weer in Franse handen viel.

15	 Mogelijk bedoelt hij de “planton”, de douanier van dienst van de kantoorbrigade 
aan het Belgische tolkantoor.
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Leutnant Schmielle te gaan spreken. Er wordt besloten te schrijven aan de 
Kreischef, om toelating van doorvoer. 2e om mestof te laten passeeren. 
3e De oogst

Commisie tijding laten dat wij in February 6000 kil. nog hebben moeten 
gebruiken voor onderhoud der inwooners. Zoo zal geschieden.”

Louis Van Nueten kon toen niet weten dat de oorlog nog 33 lange maanden 
zou aanslepen en dat zijn eigen zoon in de laatste weken zou sneuvelen.

Indien u meer wil lezen over de levensomstandigheden in een 
grensgemeente met een toch wel speciale ligging tijdens de Eerste 
Wereldoorlog – en waar smokkelpraktijken schering en inslag waren,  
kunnen we u de website www.meerle14-18.be aanbevelen die speciaal 
werd opgezet  vanuit het Stedelijk Museum Hoogstraten. Daar wordt 
dag op dag precies 100 jaar later aangevuld wat Louis Van Nueten aan 
zijn geheime dagboek heeft toevertrouwd. De website beschikt ook 
over een handige zoekfunctie. Wie meer wil weten over de dodendraad 
kan terecht op: www.dodendraad.org.
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De voorpagina van het Nederlandse tijdschrift “De Notenkraker” van 24 juli 1915 
laat weinig aan de verbeelding over.
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De BELGISCHE DOUANE VAN 1830 -1840

Uit het Technisch maandblad der Douanen en Accijnzen nr. 52-53  
April – Mei 1956, 5° Jaargang

Aan het slot van het artikel over de douane in de Hollandse tijd schreef ik 
dat het Voorlopig Bewind reeds in november 1830 een bewakingslinie aan 
de noordergrens had ingericht. Naar het getuigenis van Coghen16 de eerste 
administrateur-generaal van Financiën, liet de administratie er geen gras 
over groeien; nagenoeg duizend ambtenaren werden ingezet.

WAT DE AMBTENAREN ZELF MOESTEN BETALEN

Door de omwenteling was de jaargang 1830 van de Hollandse 
verzameling blijven steken op nr.124. Een Belgische Verzameling begint 
in 1833 en alles – wetten, besluiten en aanschrijvingen – wat inmiddels 
onder diverse vormen verschenen was, wordt er in opgenomen. De prijs 
wordt schappelijker, 6 centiem per vel van 16 bladzijden, maar anderzijds 
was er, tot en met de graad van onderbrigadier, de verplichting om een 
abonnement te nemen. Dit vond natuurlijk geen onverdeelde instemming; 
de lijvige inhoudstafels over de jaren 1823-1834 (996 bladzijden) moesten 
aan de beambten letterlijk opgedrongen worden. In 1837 werd de prijs 
gesteld op drie frank per jaar, ongeacht het aantal vellen, voorts bepaalt 
de instructie op de actieve dienst van 1831 dat iedere beambte zich een 
exemplaar van de Algemene Wet en van het Tarief moest aanschaffen. 
Met de Verzameling en met de boekwerken was nog niet alles  gezegd !

Evenals voor 1830 moesten de beambten de stempels, de plombeertangen 
en de andere instrumenten zelf betalen.  Bij ambtsneerlegging mocht de 
directeur de terugbetaling toestaan van instrumenten in goede staat, 
echter niet van de voorwerpen met het wapen van de vorige regering.

De orderregisters van de brigades werden bekostigd door alle beambten 
van de post, naar rato van hun bezoldiging.

Voor het registreren van de akte van een aflegging was behoudens voor 
de gewone aangestelden een vast recht verschuldigd.

16	 Jacques Coghen (Brussel 1791-1858) handelaar en financier ; bezette de post 
van administrateur-generaal voor de bijeenroeping van het Nationaal Congres 
na de troonsbestijging van Leopold I werd hem de portefeuille van financiën 
toevertrouwd.
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DE OORSPRONG VAN SOMMIGE INSTRUMENTEN

Het doorbladeren van de nummers der oude Verzameling leert ons de 
oorsprong van sommige instrumenten.

De alcoholmeter van Gay-Lussac wordt voor ’t eerst vermeld in 1833. 
Hij was honderddelig , van 9 tot 100, zonder tienden van graad; dat de 
instructie voorbeelden geeft van aflezingen tot op een tiende, is moeilijk 
te begrijpen. Weliswaar zijn er geen instrumenten van 1833 gevonden17, 
maar op deze van het jaar 1844, waarvan nog enkele exemplaren gered zijn, 
beslaan de verdelingen ongeveer 1 mm per graad, wat vanzelfsprekend 
elke aflezing van een breuk van graad uitsluit.

17	 Instrumenten van de accijnzen uit de Hollandse tijd, het ene van 1817, het 
andere van 1825 zijn areometers met kwik, waarvan de gradueringen het 
decimaal gedeelte van het reciproque getal van de dichtheid aanduiden. 
Aan de deelstreep, 25 beantwoordt : dus een specifiek volume van 1,25 
overeenstemmende met een specifiek gewicht van 0,80.
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De dradenteller houdt verband met de wet van 31 juli 1834, waarbij het  
invoerrecht  op linnen bepaald werd volgens de fijnheid, uitgedrukt door 
het aantal kettingdraden over vijf millimeter, op de dichtst geweven plaats. 
Die wet had aanleiding gegeven tot lange debatten in het Parlement over 
het voor en tegen van de heffing naar de waarde of naar het gewicht; de 
voorstanders van de waarde spreken smalend over “ une imposition à la 
loupe. “ 

De lintmeter is in gebruik gekomen na de wet van 31 december 1833, 
waarbij het Hollands vee per kilogram belast werd en waarbij de 
Regering bevoegdheid kreeg om te bepalen hoe het gewicht zou worden 
vastgesteld. Het koninklijk besluit van 6 juni 1834 schreef dan het gebruik 
voor van de lintmeters en van de tafels welke later in de Verzameling 
2031 van de huidige reeks werden overgedrukt.

Meten van vee met lintmeter

Wordt vervolgd
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Krokuskriebels 2016

Na wekenlang voorbereiden, was het op 4 februari eindelijk zover en 
konden we starten met de finale voorbereiding voor Krokuskriebels. 
Doordat de tijdelijke tentoonstelling “Boter bij de vis” reeds enkele dagen 
eerder was opgesteld, hadden we minder plaats om al onze activiteiten 
een goede plek te geven, maar na wat puzzelwerk bleek dit na een tijdje 
toch aardig te lukken. Al snel stond alles op zijn plaats, de medewerkers 
werden een laatste keer gebriefd en we konden reikhalzend beginnen 
uitkijken naar de start op maandag 8 februari.

Zoals steeds was het met een bang hartje afwachten of al onze 
voorbereidingen en het promowerk zijn vruchten zouden afwerpen. Het 
was die eerste maandag geen weer om een hond door te jagen, maar 
al snel bleek onze vrees dat dit zijn weerslag zou hebben op het aantal 
mensen dat de weg zou vinden naar ons museum, ongegrond. De eerste 
dag was meteen een schot in de roos en zowel onze eigen medewerkers, 
als de aanwezige bezoekers hadden een fijne tijd. Ook de volgende dagen 
was het vaak aangenaam druk. 

We waren bovendien zeer verheugd dat zowel een groot aantal collega’s 
als vele andere gezinnen belangstelling toonden voor onze activiteiten. 
Binnenkort volgt nog een grondige evaluatie, maar we kijken nu al met 
veel plezier uit naar de volgende editie in 2018
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Tekst: Bert Verhoeven Foto’s: Brenda Buys, Raf Gentjes en Francis Huijbrechts
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Tekst: Bert Verhoeven Foto’s: Brenda Buys, Raf Gentjes en Francis Huijbrechts

NIEUW TOPSTUK IN DE MUSEUMCOLLECTIE

Het was duidelijk dat tijdens Krokuskriebels vooral onze net geplaatste 
motor op veel bijval kon rekenen bij jong en iets minder jong. Deze 
overdracht heeft een aantal maanden voorbereiding gevergd en ze 
maakt deel uit van een grote vernieuwingsoperatie binnen de AAD&A 
waarbij alle motorrijwielen van onze administratie worden vervangen 
door nieuwe exemplaren. De meeste oude voertuigen werden 
ondertussen verkocht en omdat zo’n prachtig en relevant stuk zeker 
niet mag ontbreken in onze vaste opstelling zijn we overgegaan tot 
een definitieve aankoop. Het D&A-museum is zeer verheugd om op die 
manier een derde vervoersmiddel aan de collectie te kunnen toevoegen, 
naast een historisch rijwiel en één van de bestelwagens Ford Transit 
anno 1992 die werd gebruikt in de Franse komedie “Rien à déclarer”. 

We zijn een aantal collega’s en instanties die ons geholpen hebben om 
dit dossier met succes af te sluiten heel erkentelijk, maar we willen 
met name ons trouw toegetreden lid Dirk Verbrugghe bedanken die met 
een genereuze schenking de aankoop van ons pronkstuk op twee wielen 
mee mogelijk heeft gemaakt.
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EEN BLIK OP

De Puntenkaart

Smokkelen

Een spel tussen douane en smokkelaar

De puntenkaart is een stafkaart van één van de Belgische grensgemeentes, 
waarop de brigadier van de plaatselijke veldbrigade controleposten 
aanduidde met nummers. Deze posten moesten de douaniers van de 
velddienst – vaak de aangestelden of de laagsten in rang – zeker aandoen 
tijdens hun controleronde op het smokkelen. 

In een boek stond bovendien duidelijk beschreven hoe de controlepunten 
eruit zagen (bv aan de kruising bij dat kappelletje).  De aangestelde 
douaniers tekenden vaak de route over op patroonpapier.



27

Twee aangestelde douaniers moesten zich dus zeker aanmelden op 
de door de brigadier aangeduide plaats  op de stafkaart. Van daaruit 
moesten ze dan te voet, later met de fiets, een route volgen tot aan de 
volgende controlepost van de velddienst. Hier kregen ze dan een twintig 
minuten pauze. 

De route werd vastgelegd door de brigadier zodat hij kon berekenen 
wanneer ze op die plaats zouden aankomen. Het was echter de luitenant 
die de controle uitoefende op het werk van zijn personeel. Wanneer 
ze niet of te laat op deze controlepost aankwamen, kregen zij een 
terechtwijzing (blad 491). 

Onze collega’s  werkten toen 4 uur aan één stuk en hadden dan 4 
uur pauze en dat zowel tijdens de dag als de nacht. De douaniers die 
velddienst deden,  namen een plooibare stoel (chaise de nuit) mee 
en in de winter een schapenvel om te rusten. Ze mochten zeker niet 
slapen! In de oude dienststaten van collega’s uit de veldbrigade hebben 
we veel doktersbriefjes gevonden waarop klachten van reumatische 
aandoeningen stonden omschreven ten gevolge  van het barre 
winterweer. 

De douaniers werden ook verplicht om op maximum 10 kilometer van 
hun standplaats te wonen, wat wilde zeggen dat ze binnen de tolkring 
maar ook tussen de smokkelaars woonden aan de grens. De douaniers 
mochten hun dienst echter niet verraden! Dit was ook de reden dat de 
diensturen en de opgelegde route zo lang mogelijk geheim bleven, 
zodat de smokkelaars niet konden ingelicht worden waar en wanneer er 
velddienst zou gelopen worden. 
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Het gebeurde wel dat kinderen die rondfietsten, thuis gingen verraden 
waar de commiezen zich bevonden, eenmaal dat ze op pad waren. Zo 
wisten de ouders – vaak zelf smokkelaars – genoeg. De kinderen durfden 
de douaniers ook het verkeerde pad opsturen. Zo kwamen ze zogezegd 
vertellen waarheen een man met een lading smokkelgoed was gelopen, 
maar de smokkelaar was uiteraard net de andere richting op. Ook dat 
vonden ze thuis niet erg, het werd hen zelfs vaak door hun ouders 
ingepeperd… 

De puntenkaart werd overal in de grensstreken van België gebruikt 
en dat vanaf 1830 tot begin jaren ’60 van vorige eeuw. Zo was er 
de botersmokkel aan de grens met Nederland (1930 – 1960). De 
tabaksmokkel aan de grens met Frankrijk in het begin van de  20e eeuw 
en de koffiesmokkel aan de grens met Duitsland in de jaren 1940 – 1950.

Tekst: Kathleen De Backer 


