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Voorwoord

We beginnen alweer aan het laatste kwartaal van een 
druk werkingsjaar. Een goed moment om even terug 
- maar ook  vooruit - te blikken was de Algemene 
Vergadering van onze vereniging op 13 juni 2018. 
Het was wel jammer om tijdens die bijeenkomst te 
horen dat Lucien Haudestaine zijn bestuursmandaat 
ter beschikking stelt. Lucien kwam eind 2000 bij 
de Raad van Bestuur toen hij gewestelijk directeur 
was te Luik en hij heeft dus bijna 18 “dienstjaren” op 
de teller staan. Hij was steeds trouw op post bij de 
vergaderingen en ijverde voor de promotie van het 
museum in het Franstalige landsgedeelte, ook na zijn 
pensionering bij de AAD&A.  Bovendien konden wij 
steeds op hem rekenen voor vertalingen. We willen 
hem dan ook hartelijk danken voor zijn jarenlange 
inzet. Lucien, het ga je goed!

Tijdens de zomermaanden zien we vaak een dipje in 
de bezoekersaantallen, maar we telden in de eerste 
jaarhelft al evenveel bezoekers als voor het hele vorige 
werkingsjaar. Deze pauze in de publiekswerking 
konden we  goed gebruiken.  Zowel in het depot 
als in het documentatiecentrum blijven we druk in 
de weer met de verdere ontsluiting van onze rijke 
collectie. Dat is vaak een monnikenwerk, maar het zal 
onze werking zeker ten goede komen en het erfgoed 
van de AAD&A alleen maar opwaarderen. Ook op 
het vlak van bruiklenen loopt alles vlot, met zaken 
die we hebben uitgeleend voor D&A-infostands 
op allerlei manifestaties, een nieuwe productie 
voor de VRT en tentoonstellingen in Hoogstraten 
en Ulvenhout. Een specifiek aandachtspunt in de 
tweede jaarhelft is de voorbereiding van onze tweede 
thematentoonstelling in het kader van 100 jaar Grote 
Oorlog. U verneemt hierover meer in dit nummer van 
het D&A-Museumnieuws.

Veel leesplezier

Francis Huijbrechts
Conservator 
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HERR BÜRGERMEISTERHERR BÜRGERM

die als brancardier diende – en uiteindelijk zou 
sneuvelen - aan het IJzerfront. Lodewijk schreef 
zijn uiteenlopende ervaringen met de Duitsers 
en z’n eigen Pappenheimers op regelmatige basis 
neer in een dagboek dat hij overigens angstvallig 
verborgen moest houden. Tevens schetste hij een 
beeld van zijn dorp gevangen tussen de Belgisch-
Nederlandse grens en de beruchte Dodendraad. 
Nijpende problemen met de voedselvoorziening, 
smokkelpraktijken en ingrijpende Duitse 
verordeningen en strafmaatregelen waren schering 
en inslag. Een turbulente tijd  met sterk wisselende 
emoties. Angst, verdriet, liefde,.…waren nooit ver uit 
de buurt.

In ons lopende project in verband met de Eerste 
Wereldoorlog, hebben we al enkele malen 
verwezen naar Lodewijk Van Nueten (1847-1926). 
Hij was niet alleen 35 jaar lang burgemeester van 
de grensgemeente Meerle in de Noorderkempen, 
maar hij liet ook een lijvig dagboek na met zijn 
indrukken uit die moeilijke oorlogsjaren. Een 
bijzonder tijdsdocument in meerdere delen. Wij 

konden zo reeds uittreksels van zijn ervaringen 
gebruiken in onze bijdrage tot “Boter bij de Vis” 
en voor een artikel in het D&A-Museumnieuws. 
In het Stedelijk Museum in Hoogstraten wordt 
er nu aan hem en zijn unieke dagboek een hele 
tentoonstelling gewijd die nog loopt tot eind dit jaar. 
Om het grensaspect dat regelmatig aan bod komt 
in zijn geschriften ook visueel te kunnen tonen, 
hebben we vanuit het D&A-museum trouwens 
zelf een aantal stukken in bruikleen gegeven, zoals 
een peilijzer en een uniformpet van de Belgische 
douane en een petroleumkan en een houder die bij 
de smokkel van sterke drank werd gebruikt. 

Lodewijk Van Nueten was zoals gezegd niet 
alleen burgervader, maar ook huisvader tijdens 
de Eerste Wereldoorlog en met uiteraard de 
nodige bekommernissen voor een van z’n zonen 

• Wat: expo “Herr Bürgermeister – De geheime 
dagboeken van Lodewijk Van Nueten (1914-1918)”

• Waar: Stedelijk Museum Hoogstraten, Begijnhof 
9, 2320 Hoogstraten 

• Wanneer:  4 augustus t.e.m. 23 december 2018 

Wilt u de impact van de oorlog op een 
grensgemeenschap in een “kooi” aanvoelen? Kom 
dan zeker meelezen in de beklijvende notities van 
de Meerlese oorlogsburgemeester. (FH)
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BEZOEKBEZOEK
WZC Cadiz

Begin 2016 kwam een groep uit Burcht naar ons 
museum en zo kwam gids Mon in contact met Hilde 
Van der Stock die werkte in WZC De Eeckhof op 
de Oever te Antwerpen. Toen ze vernam dat we al 
tweemaal rolwagenpatiënten van het rusthuis Hof 
ter Schelde Antwerpen Linkeroever in het museum 
hadden ontvangen, plande Hilde in 2016 een bezoek 
met WZC De Eeckhof. We bleven in contact en Hilde 
liet ons weten dat we buren zouden worden, het 
WZC De Eeckhof zou immers verhuizen naar het 
Eilandje en de naam veranderde in WZC Cadiz. 
Vanuit hun nieuwe stek bezochten zij ondertussen 
al tweemaal ons museum.

Zo ook op 18 mei laatstleden. Die dag verwelkomden 
we immers weer een twintigtal begeleiders en 

bewoners waardoor het een gezellige drukte werd 
in ons museum. Mon entertainde hen gedurende 
een twee uur durende rondleiding met straffe 
verhalen en grappige anekdotes. Hopelijk mogen 
we hen in de toekomst nog vaker ontvangen! Wij 
zorgen er alvast voor dat het D&Amuseum volledig 
rolstoeltoegankelijk blijft. (BV + RS)  

OBJECT IN DE KIJKEROBJECT IN DE KIJKER
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• Wat: tentoonstelling “Dubbele Bodems – Niets is 
wat het lijkt” 

• Waar: Belasting & Douanemuseum, Parklaan 
14-16, 3016 BB Rotterdam

• Wanneer: nog tot 28 oktober 2018 
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DUBBELE BODEMSDUBBELE BODE
Met “Dubbele Bodems – niets is wat het lijkt” zijn onze vrienden van het Belasting&Douanemuseum 
in Rotterdam er eens te meer in geslaagd om een interessante tentoonstelling in een erg creatief 
kleedje te steken. 

De Nederlandse illusionist Jochem Nooyen (met de 
onvermijdelijke hoge hoed) speelde niet alleen een rol 

bij de officiële opening op 25 mei, maar hij is tevens 
de virtuele gastheer van deze tentoonstelling met een 

flinke scheut magie.

Deze keer haalden ze hun inspiratie uit de wereld 
van de goochelaars die vaak hun publiek weten te 
boeien, maar die tevens iedereen op het verkeerde 
been proberen te zetten.  Dit laatste geldt alvast ook 
voor smokkelaars die de douaniers uiteraard om de 
tuin proberen te leiden om hun illegale praktijken 
verborgen te houden. 

De tentoonstelling toont ons een groot aantal 
inventieve smokkelmethodes van de afgelopen 
100 jaar in een kader van magie en illusie. U ziet 
er het gebruik van verborgen ruimtes in heel 
uiteenlopende vormen, maar ook enkele inventieve 
en minder vaak voorkomende fraudetechnieken 
passeren de revue. Meer gaan we u niet verklappen, 
maar deze tentoonstelling is zeker een aanrader 
voor jong en oud. (FH)
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LANDSGRENZEN BEPAALDLANDSGRENZEN

Een andere recente bruikleen gaat – letterlijk en 
figuurlijk – over de grens. De Heemkring Paulus 
Van Daesdonck in het Noord-Brabantse Ulvenhout 
wil aandacht besteden aan het gegeven dat het 
in augustus precies 175 jaar geleden is dat er in 
Maastricht een akkoord werd gesloten tussen de  
koninkrijken Nederland en België voor het plaatsen 
van 369 grenspalen zodat de grens officieel kon 
worden gemarkeerd. 

Deze foto toont rond 1900 een douanier in een aubette 
die mogelijk stond bij de tramstatie in Meersel-Dreef (lijn 

tussen Hoogstraten en het Nederlandse Rijsbergen). Op 
vlak van uniformdracht zijn er bij deze collega wel een paar 
opmerkingen te maken, maar het is wel één van de oudste 
afbeeldingen i.v.m. de aanwezigheid van onze administratie 

in de meest noordelijke tip van ons land.

Zo verschenen van de Voerstreek tot aan het Zwin 
de typische kegelvormige en gietijzeren grenspalen 
met als datering 1843. Om deze historische 
verjaardag te herdenken, werd de tentoonstelling 
“Landsgrenzen bepaald” ingericht. De ondertitel 
“scheiding van landen en geesten” dekt de lading 
want met foto’s en objecten staat men stil bij de 
grens en de verschillen die deze politieke scheiding 
heeft veroorzaakt “in beide delen van dezelfde 
bevolking”. Het gaat immers aan beide kanten van 
de meet van oudsher om Brabanders. Ze denken 
daarbij in Ulvenhout onder andere aan de impact 
op vlak van cultuur, taal, kledij,… maar ook op de 
inrichting van het landschap. Smokkel, douane en 
grensbewaking horen uiteraard eveneens thuis in 
de rij van gevolgen van deze grensligging.

Vanuit het D&A-museum hebben we relevant 
materiaal bezorgd i.v.m. het erfgoed van de AADA, 
zoals een wapenbord als officiële aanduiding van 
een Belgisch kantoor van Douane en Accijnzen in 
de periode tussen de twee wereldoorlogen, een 
petroleumlamp “Nicoln” waarmee in het verleden 
een grensbarrière werd gemarkeerd en een uniform 
van een brigadier voor de periode 1957-1965. Verder 
werd specifiek beeldmateriaal ter beschikking 
gesteld van de aangrenzende en – intussen allemaal - 
opgedoekte grensposten Strijbeek, Meersel-Dreef en 
Meer. Het Belasting & Douanemuseum in Rotterdam 
stelde eveneens heel wat objecten en archiefstukken 
ter beschikking. De landsgrens stond een goede 
samenwerking dus zeker niet in de weg…en zo hoort 
het ook in een verenigd Europa, niet?! (FH)

• Wat: tentoonstelling “Landsgrenzen Bepaald” 

• Waar: Museum Paulus Van Daesdonk, 
Pennendijk 1, 4851VB Ulvenhout  

• Wanneer:  17 juni-31 december 2018  1e zondag 
van de maand en elke woensdag van 14u tot 16u
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Op 27 september 1914 gingen de Duitsers zelf in het 
offensief tegen de vesting Antwerpen. Ze hoopten 
voor eens en voor altijd komaf te kunnen maken 
met het Belgische leger dat zich had verschanst rond 
Antwerpen en zijn indrukwekkende fortengordels. De 
Duitse aanvalsmacht koos voor een geconcentreerde 
aanval op een beperkt deel van de fortengordel – tussen 
Kessel en Walem - en ze werd ondersteund door de 
zwaarste artillerie van die tijd. Zelfs de modernste forten 
maakten eigenlijk geen schijn van kans.

Dood van een strijdmakker

In de loop van de nacht van 1 op 2 oktober 1914 
kwam het tot de onvermijdelijke doorbraak van de 
buitenste verdedigingsgordel aan de Nete. Alleen 
het fort van Kessel en het kleine spoorwegfortje van 
Duffel boden nog even vertwijfeld weerstand aan de 
Duitse opmars en de Belgische troepen moesten zich 
naar de noordelijke Nete-oever terugtrekken. 

Douanier Cornelissen en zijn regiment kwamen bij de felle 
achterhoedegevechten flink in het gedrang rond Sint-
Katelijne-Waver. Hij verloor er zo zijn goede jeugdvriend, 
de 21-jarige Louis Huybrechts uit z’n geboortestad 
Hoogstraten en daar legde Gaston later een beklijvende 
getuigenis over af. Overigens één van de eerder schaarse 
ooggetuigenverslagen vanwege een college uit de 
oorlogsjaren. Weliswaar  in de wat gezwollen taal van 
indertijd, maar de emoties zijn van alle tijden:

In den morgend nieuwe hevige aanvallen der 
Duitschers; wij weerstonden nogmaals en velen van 
hen betaalden hunne stoutheid met hun leven. Op 
zekeren ogenblik seinde men mij dat de post op het 
kerkhof aangevallen was. 

Aanstonds begaf ik mij ter plaats, eenige bevelen, eene 
hardnekkige wederstand en de Duitschers weken 
terug, verschillende der hunnen achterlatende. Onze 
verliezen waren niet talrijk. Wat heb ik de jongens 
moeten bewonderen, zij vochten als helden, nooit 
zal ik die ogenblikken vergeten. Louis Huybrechts 
vooral gedroeg zich als een held... Na nog eenige 
woorden van moed toegestuurd te hebben moest 
ik naar mijne posten wederkeeren. Eenigen tijd later, 
gansch uitgeput, waren wij genoodzaakt achteruit te 
trekken. Toen ik op het kerkhof kwam om den post 

DE GROTE OORLOGDE GROTE OORL
Douaniers onder vuur

Tegen eind augustus 1914 zag de situatie er niet 
bepaald goed uit voor het koninkrijk België 
dat midden in een internationale storm was 
terechtgekomen. Slechts drie weken na de brutale 
Duitse invasie waren de fortengordels van Luik 
en Namen aan flarden geschoten en ingenomen, 
Duitse troepen marcheerden massaal op door 
Brussel en het Belgische leger had zich aangeslagen, 
maar niet verslagen moeten terugplooien op de 
vesting Antwerpen. Van de honderden ambtenaren 
van de “Administration des contributions directes, 
douanes et accises” die kort voor het uitbreken van 
de vijandelijkheden waren opgeroepen door het 
Belgische leger, hadden er tegen die tijd al een 30-
tal het hoogste offer gebracht. 

Eén van de honderden gemobiliseerde douaniers 
die wekenlang betrokken zouden zijn bij de 
acties  rond Antwerpen als “Réduit National”, was 
Gaston Cornelissen (°1889). Hij was na 3 jaar als 
beroepsmilitair in het Belgische leger op 20 januari 
1912 aan de slag gegaan bij de douane. Ook zijn 
broer Vital werkte overigens bij onze administratie. 
Gaston begon als aangestelde te Wuustwezel, 
maar toen hij begin augustus 1914 met zovele 
lotgenoten werd gemobiliseerd was zijn standplaats 
waarschijnlijk het Entrepot in Antwerpen. Gaston 

De ravage die werd aangericht aan 
het Fort van Sint-Katelijne-Waver. 

Het graf van Louis Huybrechts bevindt zich thans op het 
militaire ereperk van de stedelijke begraafplaats in Mechelen. 

kwam als sergeant aanvankelijk terecht bij het 
6de Linieregiment. Aangezien dit regiment voor de 
oorlog was gestationeerd in de fortengordel rond 
Antwerpen, konden zij daar alvast opereren op 
bekend terrein.

Er werden tot driemaal toe vanuit Antwerpen 
drieste uitvallen gelanceerd op de noordelijke flank 
van de Duitse opmars, vooral om de geallieerden die 
verder zuidwaarts in grote moeilijkheden zaten, te 
ondersteunen. Het Belgische veldleger was evenwel 
onvoldoende omkaderd, getraind en uitgerust voor 
grootschalige offensieve acties en het leed dan ook 
zware verliezen, maar het bracht de Duitse planning 
wel in de problemen.  

11\
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Leidinggevende aan het IJzerfront

Gaston Cornelissen zou gelegenheid genoeg 
krijgen om zijn kameraad te wreken en dat heeft 
hij waarschijnlijk ook gedaan. Die dramatische 
herfstdagen kon hij overigens ternauwernood met 
de restanten van het leger rond 6 oktober 1914 vanuit 
Antwerpen ontkomen naar West-Vlaanderen. Daar  
kregen ze eveneens weinig respijt. De uitgeputte en 
gedemoraliseerde Belgische piotten moesten tot 
eind oktober 1914 tot het uiterste gaan tijdens de 
zogenaamde Slag aan de IJzer om het laatste stuk 
onbezet België uit Duitse handen te houden. 

Daarop volgden vier lange jaren in de veeleer statische 
loopgravenoorlog. Uiteraard bleven de regelmatige 
beschietingen, patrouilles, gasaanvallen, maar ook 
de erbarmelijke levensomstandigheden in de 
loopgraven hun tol eisen. 

Gaston Cornelissen zou geleidelijk in rang 
opklimmen en uiteindelijk als eerste sergeant-
majoor bij het 16e  Linieregiment de oorlog 
doorkomen. Evenwel niet zonder kleerscheuren 
want bij het bevrijdingsoffensief in 1918 zou hij 
nog tijdens de laatste dagen van de oorlog ernstig 
gewond worden. Hij werd op het legerdagorder als 
volgt vermeld: “Uitstekend onderofficier, bezield 

te verwittigen mij te volgen, vond ik mijnen vriend 
Louis ten gronde. Een kogel kwam hem in ‘t hoofd te 
treffen. Aanstonds knielde ik bij hem neder om zoo 
het nog mogelijk was, hem te helpen. Doch te laat, 
de kogel had hem op slag gedood. Als verdwaasd 
aanschouwde ik mijnen ongelukkigen vriend. Het 
gevaar ziende waarin wij ons allen bevonden, bevool ik 
mijne mannen zich terug te trekken. Nogmaals wierp 
ik eenen laatsten blik op het reeds doodskleurige 
gelaat mijns vriends, tranen ontvloten mijne ogen en 
ziende dat het totaal onmogelijk was hem mede te 
voeren, verwijderde ik mij zwerende, de dood mijns 
vriends en ouden schoolmakker te wreken.’

Een geromantiseerde visie op de verbeten strijd 
om een brug over de IJzer in Diksmuide

met een buitengewone dapperheid en ontembare 
moed. Gaf daarbij steeds blijk van de schoonste 
militaire hoedanigheden, welke gepaard gaan aan 
zeer verheven gevoelens van vaderlandsliefde en 
hoog begrip van plicht. Onderscheidde zich door 
zijne onverschrokkenheid en miskenning van ‘t 
gevaar gedurende de gansche oorlogsperiode en 
bijzonder tijdens het groot offensief in Vlaanderen. 
Werd zwaar gewond op 31 oktober  1918 wanneer 
hij aan ‘t hoofd van zijn peleton den aanval leidde 
aan de vaart van Schipdonck. Aan het front sinds 
het begin van den oorlog.” 

Deze bekwame onderofficier/douanier is 
ongetwijfeld één van onze meest gedecoreerde 
collega’s  tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij kreeg 
niet alleen de Herinneringsmedaille 1914-18, de 
Overwinningsmedaille, de IJzermedaille, de Militaire 
Medaille en het Oorlogskruis mét palm, maar ook 
het Franse Croix de Guerre en de Britse Military 
Medal uitgereikt1. 

Na de oorlog werd in zijn dienststaat vermeld 
dat Gaston “invalide de guerre” was en hij werd 
gedetacheerd bij het 2de Douanekantoor in 
Antwerpen. Het einde van zijn loopbaan bij de 
douane is niet helemaal duidelijk op te maken 
uit zijn dienststaat, maar hij nam waarschijnlijk 
begin 1921 definitief ontslag. Mogelijk zaten zijn 
oorlogsverwondingen daar voor iets tussen.

Douanier Gaston Cornelissen kan symbool staan 
voor al die honderden ambtenaren van onze 
administratie die vier jaar lang meer dan hun plicht 
hebben gedaan. (FH)

1. K.M.L., Brussel, Militair Stamboekdossier, CORNELISSEN, G.
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Expo in voorbereiding

Voor “Boter bij de Vis” (2016), het eerste luik in onze tentoonstellingenreeks  rond WO I, stapten we in 
een samenwerkingsverband dat de schijnwerpers zette op de noodlijdende Belgische bevolking tijdens 
de moeilijke oorlogsjaren en de oplossingen die daarvoor werden uitgewerkt. Zoals al zeker creatief 
omgaan met wat er nog aan voedsel voorhanden was, maar ook strikte rantsoenering en noodhulp uit 
het buitenland waren onontbeerlijk om echte hongersnood te voorkomen. Ook smokkel en andere 
fraudepraktijken kwamen vaak voor en het is uiteraard dit aspect dat we toen vanuit het D&Amuseum 
verder hebben uitgewerkt.  

Momenteel werken we aan onze tweede thematentoonstelling rond WO I waarbij de focus zal liggen op onze 
administratie, onze collega’s en de grens in oorlogstijd. De Duitse bezetting was zwaar voor iedereen en zeker 
voor diegenen die tijdens die periode een bepaalde verantwoordelijkheid droegen, zoals burgemeesters of 
ambtenaren op alle overheidsniveaus. Kortom zij die voortdurend een lastige evenwichtsoefening moesten 
uitvoeren tussen de vele eisen die gesteld werden door de Duitse bezetter en de noden en wensen van de 
eigen bevolking. Ook de “Administration des contributions directes, douanes et accises” kwam daarbij in het 
gedrang en moest opereren in vaak moeilijke en ondankbare omstandigheden.

Naast de ambtenaren van Douane en Accijnzen die zich dagelijks zo goed mogelijk van hun taak hebben 
gekweten in het belang van de schatkist, waren er natuurlijk eveneens honderden collega’s tijdens die jaren 
gemobiliseerd door het Belgische leger. Een groot aantal daarvan zijn gewond of gesneuveld tijdens de 
genadeloze gevechten of zijn bezweken aan de ontberingen. Tevens waren er nogal wat ambtenaren die 
zich verdienstelijk maakten door verzetsactiviteiten in bezet gebied.

EXPO IN VOORBEREIDINGEXPO IN VOORBE
We zullen dus stilstaan bij de lotgevallen van een 
aantal van hen en we zijn tijdens ons onderzoek 
uitgekomen op een aantal heroïsche, maar evenzeer 
tragische lotgevallen van collega’s van weleer. 

Tenslotte bekijken we een aantal specifieke 
grensoverschrijdingen in de context van WO I, 
zoals de ontvanger van Gemmenich die als één 
van de eersten werd geconfronteerd met de 
Duitse invasiemacht op 4 augustus 1914, de enorme 
vluchtelingenstroom richting - het neutraal 
gebleven - Nederland en de smadelijke vlucht van 
de Kaiser via Moelingen op 10 november 1918. 

U hoort er binnenkort ongetwijfeld meer 
over.

Het graf van Joris Thielt, douanier te Kalmthout, die als 
sergeant bij het 16de Linieregiment zou overlijden op 31 

oktober 1918 aan verwondingen die hij de dag voordien bij 
de gevechten om Zomergem had opgelopen. Hij kreeg een 

laatste rustplaats te Steenbrugge  
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DOUANESCHOOLDOUANESCHOOL

De tijd is niet ver meer af, dat iedere telg van het dappere land der Belgen 
die tot de jaren van verstand gekomen is, over een eigen motorvoertuig 
zal beschikken.

Ontelbaar zijn reeds degenen die een auto bezitten, alhoewel ze er 
beroepshalve geen nodig hebben. Met de weekends wordt dat karretje 
uit de garage gehaald. Moeder de vrouw en het kleine grut worden 
opgeladen en vader zet zich met kapiteinsallures achter het stuur. Waar 
gaan we heen? Liefst zo ver mogelijk. De taks van de auto is betaald en 
nu moeten we er maar alles uithalen wat er uit te halen valt…

In mijn jeugd was het al een hele reis, wanneer ik met vader naar familie in 
Zeeland mocht. Dat betekende een “zeereis“ met de St.-Annekensboot, 
dan een treinreis in twee delen, en ten slotte nog een tocht met die 
heerlijke oude stoomtram, die vele jaren geleden reeds geslachtofferd 
werd op het altaar van de Mazoet en de Elektriciteit.

Nu wordt ge laatdunkend bekeken, wanneer ge 
niet kunt zeggen dat ge in Spanje, Zwitserland, 
Tirool, Italië of Zuid-Frankrijk geweest zijt. En zelfs 
dat is maar zwakjes. Joegoslavië komt in de mode. 
De skandinavische landen moet men “gedaan“ 
hebben… 

Uit al die landen brengen de mensen massa’s 
indrukken mee. Maar de eerste indruk die men 
in een vreemd land opdoet is aan de douanepost. 
Men zal u vertellen hoe de douanen daar zijn 
en hoe ze ginder zijn, en men zal u in geuren en 
kleuren spreken over hun beminnelijkheid of… hun 
hartvreterij.

Tot onze schande moeten we het bekennen: de 
Belgische douanen hadden geen goede roep. Ze 
stonden bekend als lummelachtig, onbeleefd en 
zelfs brutaal. En we voegen er maar aanstonds 
vrijmoedig aan toe: deze allesbehalve vleiende 
adjectieven waren verantwoord. Wie zich daar nog 
het meest van bewust was, was de hogere leiding 
van de Douanen en Accijnzen zelf. Hoe kon het 
anders! Wanneer er vroeger  gerecruteerd werd, dan 
gingen de nieuwelingen direkt naar de aangeduide 
posten, waar ze door de ouderen werden opgeleid. 
En een grondige educatie lag die ouderen meestal 
ver…

STOP: Douaneschool van Kapellen

De hoop der toekomst  

Reeds lang zocht men naar een mogelijkheid om 
hierin verandering te brengen. En eindelijk, in  1952 
werden er twee douanescholen gesticht: een in 
Kapellen voor de Vlamingen en een in Eupen voor 
de Walen. Die scholen betekenen de hoop der 
toekomst. Hier moet een nieuwe generatie van 
douanen gevormd worden, een korps dat in alle 
opzichten voor zijn taak is opgewassen.

“Ons Land“ heeft de gelegenheid gekregen, even de 
neus te steken in de school van Kapellen, en er kan 
alvast één ding gezegd worden: de hoop die men in 
die school heeft gesteld is ten volle gewettigd.

Denk niet, waarde lezer dat het hier een kazerne 
betreft. Niets is minder waar. De directeur van de 
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Dhr. De Bruyckere gaat met zijn leerlingen na of de papieren 
van deze wagen wel in orde zijn. En dit ding dient om zich te beschermen tegen de kogels.

Wapenhantering is een voornaam punt. Dhr. Smits geeft les en directeur Moeneclaey kijkt toe.

school, de heer Moeneclaey, zweert bij één groot punt: 
zelftucht. Dit is praktisch het eerste woord dat hij 
uitspreekt, wanneer de recruten in de school arriveren. 
En we kunnen getuigen, dat het zelftucht-systeem 
van de heer Moeneclaey een sukses is over de hele lijn.

In de grond genomen is dit systeem het enige goede. 
Wat nut zou het hebben, de leerlingen in de school 
aan een strenge tucht te onderwerpen, als ze later, 
wanneer ze hun post hebben ingenomen, zo goed 
als op eigen benen staan? In de lokalen zijn spreuken 
aangebracht, die de douaniers in spe voortdurend 
herinneren aan hetgeen van hen verlangd wordt: 
“U zijt mens. Doe uw dienst. Wees beleefd!“- “U zijt 
beambte. Groet uw oversten. Wees eerlijk!“ – “U zijt 
ambtenaar. Verzorg uw uiterlijk. Spreek beschaafd!“ … 
De opleidingskursus duurt normaal drie maanden. 

Eigenlijk is dit te kort, maar de lessen worden ernstig 
opgevat en het komt er op aan zo vlug en zoveel 
mogelijk geschoolde douaniers te kunnen inzetten. 
De voornaamste lessen worden gegeven door de 
heer De Bruyckere  (douanereglementen) en door de 
heer Cailliau (alles wat verband houdt met smokkel). 
Verder is er nog de heer Smits die voor de lichamelijke 
opvoeding zorgt en voor de wapenhantering.

Gevaarlijke opdrachten

Die wapenhantering is van groot belang, want 
voor de douaniers dreigt er dikwijls gevaar. Vooral 
de gemotoriseerde brigades (in de volksmond de 
vliegende brigades genoemd) hebben het dikwijls niet 
onder de markt en het is absoluut geen uitzondering, 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van vuurwapens.

De taak van de douane is tweeërlei: zij is fiskaal en 
ekonomisch. Alhoewel de douanen en accijnzen voor 
¼ van de staatsinkomsten zorgen, is na de oorlog de 
ekonomische taak van de douaniers van overwegend 
belang geworden. Dit wil zeggen: het komt er vooral 
op aan de goederen tegen te houden, die niet binnen 
of buiten mogen.

Sommigen denken wel eens, dat de douanen aan 
de grenzen zullen verdwijnen, wanneer de Europese 
Economische Gemeenschap (België, Nederland, 
Groothertogdom, Duitsland, Italië en Frankrijk) een 
voldongen feit is geworden.  Dit is een verkeerd 
begrip, want altijd zal men aan de grens moeten 
stoppen.

Dank zij de douanescholen zal dat “stoppen“ aan 
de Belgische grens meer en meer een beleefde 
begroeting worden. Maar dan mogen wij, reizigers er 
ook wel eens aan denken, dat de douanen daar niet 
voor hun plezier staan. Wanneer men als douanier 
een dag lang aan een grenspost heeft gestaan, dan 
moet men dikwijls alle moeite van de wereld doen 
om beleefd te blijven. Want sommige reizigers die 
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Dhr. Cailliau toont aan de douaniers in spe enkel trucjes die 
door de smokkelaars worden gebruikt.

de eersten zijn om beleefdheid te eisen stellen zich 
al te dikwijls onbeschaamd aan en maken er een 
gewoonte van, de douaniers uit te dagen. 

Maar zelfs dan, zo zegt men in de douaneschool, 
moeten de douanen hun waardigheid behouden.

Nadat de geforceerde kursus in de school is afgelopen, 
worden degenen die in het examen geslaagd zijn 
naar hun posten gestuurd: naar de grenskantoren, 
de grensbrigades, de havens, de vliegpleinen en 
de douane-Entrepots. Elke kursus bestaat uit een 
vijftigtal leerlingen. België telt momenteel 5000 
douanen, en het zal dus nog wel een tijd aanlopen, eer 
alle beambten van de nieuwe geest zijn doordrenkt.

Maar die nieuwe geest groeit meer en meer. En wij 
hebben allemaal de plicht om aan die vernieuwing 
mede te werken, door een schone spreuk van de 
douaniersschool tot de onze te maken: Wees mens. 
Wees beleefd. Ons prestige in het buitenland zal er 
door verhogen.

Uit “Ons Land“
N.v.d.r.: Aangezien dit een artikel betreft uit een ver verleden, 
hebben wij de spelling getrouw overgenomen.


