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Voorwoord
Beste Lezers,

Als D&A-museum is het  nodig om ook stil te staan bij 
het actuele werk van onze collega’s. Met “Cocaïne in 
maniokknollen” worden we opnieuw geconfronteerd met 
de harde werkelijkheid. Zeker in de haven van Antwerpen 
stijgen de drugsvangsten en de bendes gebruiken steeds 
vaker alledaagse voorwerpen om “the stuff” ongezien over 
de grens te krijgen. Gelukkig lopen ze daarbij regelmatig 
toch tegen de lamp. 

Dat onze Duitse collega’s eveneens het hedendaags 
takenpakket van de douane aan bod laat komen in 
hun Zollmuseum, kon eredirecteur Roger Van den 
Bulcke vaststellen bij zijn bezoek aan de permanente 
tentoonstelling tijdens zijn citytrip in Hamburg. 

Maar men besteedt in het heden ook aandacht aan het 
verleden, en dat niet alleen in een museum. Dat is u 
de voorbije vier jaar zeker duidelijk geworden met de 

organisatie van talrijke activiteiten ter herinnering van 
“De Grote Oorlog ’14-‘18”.  Met de tijdelijke tentoonstelling 
van “…Uw vaderland nuttig zijn” sluiten ook wij deze 
herdenkingsperiode af. Francis vertelt u er in dit nummer 
graag over en staat in een apart artikel stil bij wat enkele 
van onze ambtenaren in die gruwelijke tijd hebben 
meegemaakt in dienst van Douane en Accijnzen.

Een ander interessant project is de herwaardering van de 
Smokkelroute, een populaire toeristische fietsroute in de 
Noorderkempen,  waar het D&A-museum eveneens haar 
steentje toe heeft bijgedragen.  U verneemt er meer over 
in dit nummer.

Wij wensen u alvast veel leesplezier.

Anne
De Secretaris D&A-museum
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MOOIE OPKOMST OPENING

Op 19 februari 2019 werd het startschot gegeven voor 
onze tijdelijke tentoonstelling “…Uw vaderland nuttig zijn”. 
Daarin zetten wij de schijnwerpers op de “Administration 
des Contributions directes, Douanes et Accises” tijdens de 
Grote Oorlog.

Jammer genoeg kon administrateur-generaal Kristian 
Vanderwaeren zich niet vrijmaken, dus gebeurde de 
officiële opening door adviseur-generaal Robert Robbrecht 
als voorzitter van het D&A-museum. Conservator Francis 
Huijbrechts gaf aansluitend de nodige historische duiding 
en begeleidde de bezoekers doorheen de opstelling. 

Enkele reenactors vanuit het Memorial Museum Fort 
Liezele en uitgedost in uniformen van Belgische militairen 
uit 1914 en 1918, zorgden voor een correcte omkadering. 
Er waren deze eerste dag alvast een 70-tal heel 
geïnteresseerde genodigden, waaronder nogal wat leden, 
enkele bruikleengevers en andere erfgoedpartners. Een 
andere opgemerkte gast was Wim Van Es als president van 
de International Association of Customs/Tax Museums. 
Bovendien was het een uitstekende gelegenheid om bij te 
praten met oude bekenden.

GLOEDNIEUWE TENTOONSTELLINGGLOEDNIEUWE

Bruno en Francis bij de opbouw van de tentoonstelling

EEN WERK VAN LANGE ADEM 

Deze thematentoonstelling is het tweede luik van ons 
project in het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, na 
onze deelname aan het samenwerkingsverband “Boter bij 
de Vis” in 2016. Bovendien is het een goede zaak dat we 
met deze activiteit in feite breder gaan dan Douane en 
Accijnzen. Aan de hand van 40 foto- en tekstpanelen en 
een 60-tal objecten schetsen we immers het verhaal van 
het toenmalige “Beheer der Directe Belastingen, Douane 
en  Accijnzen” in de erg uitzonderlijke omstandigheden van 
een ingrijpende wereldbrand. 

Er ging heel wat voorbereiding aan vooraf aangezien het 
een periode is die voor onze administratie nog nauwelijks 
is onderzocht en die bovendien weinig sporen heeft 
nagelaten. Gelukkig konden er een aantal relevante 
objecten en archiefstukken uit de eigen collectie worden 
bovengehaald en we konden tevens weer beroep doen 
op de collecties van onze vrienden van het Belasting & 
Douanemuseum van Rotterdam, het Stedelijk Museum 
Hoogstraten en het Gerard Meeusenmuseum van Essen. 
Bovendien komt er een aanzienlijke bijdrage vanuit vzw 
Kobie uit Essen en de verzamelingen van Ivan Janssen uit 
Essen, Ton Bluekens uit Meersel-Dreef en Fritz Duinkerke 
uit  Bergen-op-Zoom. Er is bij dit project dus opnieuw 
een mooie en grensoverschrijdende samenwerking tot 
stand gekomen en zo hoort het ook in een museum als 
het onze. Tevens een speciale vermelding voor Laurence 
Emily Stévigny die haar kortfilm uit 2004 ter beschikking 
stelde i.v.m. haar overgrootvader, Emile Stévigny. Hij was 
controleur van de Directe Belastingen en Accijnzen in 
Maaseik en werd eind 1917 door de Duitsers  terechtgesteld 
omwille van zijn verzetsactiviteiten. 

Binnenshuis kon de conservator bij de uitwerking, de 
opbouw en de promotie rekenen op Kathleen De Backer, 
Ilse De Witte, Bruno Kayaert, Peggy Mertens, Ann Van 
Puymbroeck, Marlies Van Tichelen, Marc Vergauwen, 
Bert Verhoeven, Michel Salden, de Stafdienst Logistiek en 
Fedopress.

TITEL EN INHOUD

“Belgische burgers, ik vraag aan niemand zijne 
patriottistische gevoelens te ontzeggen, maar ik verwacht 
van U allen een verstandige onderwerping en eene 
volledige gehoorzaamheid tegenover de bevelen van het 
Generaal-Gouvernement. Ik verzoek u hem vertrouwen 
te schenken en hem Uwe hulp te verleenen. Ik richt dit 
verzoek hoofdzakelijk aan alle ambtenaren van den Staat 
en van de gemeenten, die op hunne plaats gebleven zijn. 
Hoemeer U dezen wensch voldoen zult, des te meer zult u 
uw vaderland nuttig zijn.”

Dit is een passage uit de proclamatie van baron von der 
Goltz op 2 september 1914 vanuit Brussel, amper een 
maand na de brutale invasie van het neutrale België door 
haar grote buur, het Duitse Rijk. In de beide landstalen en in 
het Duits werd de aanstelling van hemzelf als gouverneur-
generaal aangekondigd. Hij waarschuwde tevens dat alle 
verzet tegen het Duitse leger “zonder genade” zou worden 
bestraft en vroeg iedereen terug aan het werk te gaan, in 
de handel, in de fabrieken of op het land. Hij voegde er de 
net geciteerde alinea aan toe en richtte zich daarbij speciaal 
naar de ambtenaren die geacht werden mee te helpen bij 
het normaliseren van het dagelijkse leven. De Duitsers 
hadden er alle belang bij dat er “Ruhe und Ordnung” 
heerste in de achterhoede van het front. Bovendien was 
het voor hen cruciaal dat het fiscale apparaat in België 
bleef functioneren. Volgens het internationale verdrag van 
Den Haag uit 1907 was het immers het bezette land dat de 
kosten voor het bezettende leger moest betalen.
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Ondanks de oproep van de Duitse gouverneur-generaal 
om “…uw vaderland nuttig te zijn” in de hoop dat de 
Belgische overheidsdiensten hun werk zouden blijven 
doen, besloten bepaalde ambtenaren hieraan een heel 
andere interpretatie te geven dan bedoeld. Honderden 
ambtenaren van de Administratie der Directe Belastingen, 
Douane en Accijnzen waren sowieso volop verwikkeld in de 
verbitterde strijd met het Duitse leger als gemobiliseerde 
militairen. Anderen bleven ter plaatse in bevolen dienst en 
probeerden er het beste van te maken. Vaak bleef men 
aan het werk om een volledige overname door de Duitsers 
te voorkomen aangezien de gevolgen voor de bevolking 
dan uiteraard nog zwaarder zouden kunnen zijn. Anderen 
kozen resoluut voor verzet tegen de Duitsers. 

Willy Boden en Jan Moortgat bekijken het originele klapraam dat te 
zien is in de tentoonstelling en dat werd gebruikt om door de Doden-
draad te kruipen.

Er zouden overigens ruim 250 ambtenaren van de FOD 
Financiën omkomen in wat men later de Grote Oorlog heeft 
genoemd, als gemobiliseerde militairen of weerstanders, 
als slachtoffers van de terreur of van de vele ontberingen. 
Vier vijfde van hen maakte indertijd deel uit van de Directe 
Belastingen, Douane en Accijnzen. Honderden anderen 
hebben het dan wel overleefd maar zouden levenslang 
zowel psychisch als fysisch de sporen van de oorlog 
meedragen.

In het eerste deel zal u merken dat het voor de FOD 
Financiën en voor onze administratie vaak moeilijk 
balanceren was tussen de vele eisen van de Duitsers en de 
noden van de eigen bevolking. In het tweede thema wordt 
het oorlogsverloop geschetst aan de hand van wat enkele 
van onze gesneuvelde collega’s hebben meegemaakt, 
waarbij we toch minstens één ambtenaar per provinciale 
directie hebben uitgekozen. Bij het derde luik, rond de grens 
in oorlogstijd, brengen we een aantal bekende en minder 
bekende incidenten, zoals de eerste, en waarschijnlijk 
erg eenzame douanier die in 1914 bij Gemmenich 
geconfronteerd werd met het Duitse invasieleger, maar ook 
de cruciale buitenlandse hulp, de beruchte Dodendraad en 
de vlucht van de Kaiser in 1918 komen aan bod.

Toch nog een kleine waarschuwing voor u aan het bezoek 
begint…blijf niet aan den draad hangen! 

(FH)

Een eeuw later biedt deze tentoonstelling ons de 
gelegenheid om D&A in de Grote Oorlog in de schijnwerpers 
te zetten. De drie invalshoeken hierbij zijn onze toenmalige 
administratie, haar ambtenaren en de grens in oorlogstijd. 
Zoals reeds gezegd is er heel wat tijd besteed aan o.a. 
uitvoerig  archiefonderzoek en het verzamelen van 
relevante objecten. Jammer genoeg bleven een aantal 
vragen onbeantwoord of bepaalde kwesties onderbelicht, 

De tentoonstelling “…Uw vaderland nuttig 
zijn” loopt nog tot 28 juni 2019 in het 
Financiecentruma Noordster (Ellermanstraat 
21, 2060 Antwerpen) en kan zonder gids 
bezocht worden tijdens de kantooruren.
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ONDANKS ZIJN DRUKKE AGENDA MAAKTE 
ADMINISTRATEUR-GENERAAL K.VANDERWAEREN 
OP 25 FEBRUARI 2019 TIJD VRIJ OM EEN KIJKJE TE 
NEMEN IN DE NIEUWE TENTOONSTELLING. 

Een gebaar dat we zeker kunnen appreciëren. 
Hij werd daarbij rondgeleid door voorzitter 
R.Robbrecht, ondervoorzitter B.Verhoeven en 
conservator F.Huijbrechts. 

(FH)

HOOG BEZOEKHOOG BEZOEK ERFGOEDDAG
STAP VOOR STAP:

een bezoek aan een tijdelijke tentoonstelling 
duurt voor de gemiddelde bezoeker misschien 
een uurtje, maar de voorbereidingen voor de 
expo vragen uiteraard heel wat meer tijd. Laat 
je met woord en beeld meevoeren langs het 
boeiende traject van concept tot eindresultaat, 
met als voorbeeld de lopende expo ‘Uw 
vaderland nuttig zijn. D&A in de Groote Oorlog’.

ERFGOEDDAG 2019 – HOE MAAKT U HET?

INFO

• Waar:
 Nationaal Museum van Douane en Accijnzen 
   (Ellermanstraat 21, 2060 Antwerpen)
• Wanneer:
 Zondag 28 april 2019, van 10u tot 18u
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tolbeambte evenwel gedood bij de inslag 
van een  bom. Zijn gezin moest dus de 
zware oorlogsjaren zien door te komen 
zonder de voornaamste kostwinner. 

Een nog grotere tragedie overkwam 
Gustaaf Devré. Hij was in 1905 bij de 
administratie gekomen en hij werkte 
bij het begin van de oorlog als matroos 
bij de douane in Nieuwpoort. Toen die 
havenstad pal in de frontlijn kwam te 
liggen, vluchtte Gust eveneens naar 
De Panne waar hij onderdak kreeg in 

Villa Cathérine. Vier jaar later, op 16 oktober 1918, kwam 
Gust samen met zijn echtgenote om het leven door een 
granaat van de Lange Max. Dat was de bijnaam van een 
zeer zwaar stuk geschut dat de Duitsers bij Koekelare 
hadden opgesteld en dat projectielen van 750 kg tot 75 
km ver kon afvuren. Hun drie weken oude dochtertje 
Paula bleef ongedeerd in haar wieg onder de trap. Het 
was waarschijnlijk zelfs een van de allerlaatste treffers 
van de Lange Max want deze artilleriestelling werd de 
volgende dag onder de voet gelopen door de oprukkende 
Belgische troepen.

De Lange Max was van midden juni 1917 tot midden oktober 1918 operationeel en 
bleef nog lange tijd na de wapenstilstand een toeristische attractie van formaat

VERKEERDE PLAATS, VERKEERD MOMENTVERKEERDE 
In de vorige bijdragen i.v.m. Douane en Accijnzen tijdens de 
Grote Oorlog hebben we het al gehad over het wedervaren 
van gemobiliseerde collega’s en van ambtenaren die actief 
waren in het verzet. In dit artikel staan we even stil bij 
enkele douaniers die in de vuurlijn terecht zijn gekomen 
terwijl ze gewoon in dienst waren.

Zo werden er bij de brutale inval in augustus 1914 al zeker 
vijf ambtenaren van de “Administration des contributions 
directes, douanes et accises” door de Duitsers omgebracht 
als burgerslachtoffers bij de opmars naar de vesting Luik 
en helemaal in het zuiden van de provincie Luxemburg. 

Aan de andere kant van het land liep de frontlijn in de 
herfst van 1914 hopeloos vast op de lijn Nieuwpoort-
Diksmuide-Ieper-Mesen en het zou tot oktober 1918 duren 
eer het daar tot de beslissende uitbraak zou komen. Naast 
de honderdduizenden militaire slachtoffers in de Westhoek 
deelden natuurlijk ook de burgers er in de klappen. Bij hen 
minstens twee lokale tolbeambten. 

De 37-jarige douanier Camiel Verstraete was met zijn 
gezin hun woonplaats Oostduinkerke ontvlucht toen de 
Duitse divisies op het Belgisch/Franse front aan de IJzer 
afstormden. Het gezin kreeg voorlopig een onderkomen in 
De Panne, maar Camiel was op 19 november 1914 nog eens 
naar huis gesneld om een hoop aardappelen in te dekken 
tegen de komende wintervorst. Voedsel was uiteraard een 
topprioriteit in oorlogstijd. Nauwelijks een halfuur terug thuis in 
Oostduinkerke en terwijl hij zat te eten, werd de onfortuinlijke 

De Panne was tijdens de oorlogsjaren een toevluchtsoord voor vele 
vluchtelingen, maar er waren ook opvangcentra voor militairen en 
belangrijke medische faciliteiten. Een goed voorbeeld is het Rode Kruis 
hospitaal bij het “Grand Hotel de l’ Océan” waar tussen 1914 en 1918 
tienduizenden gewonden werden verzorgd. Er zouden daar trouwens 
een aantal gemobiliseerde ambtenaren bezwijken aan verwondingen 
die ze aan het front hadden opgelopen. Jammer genoeg werd De 
Panne ook regelmatig geviseerd door de Duitse luchtmacht en zware 
artillerie.
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Wat wel opvalt is dat deze twee 
onfortuinlijke collega’s – in 
tegenstelling tot de slachtoffers 
van de terreurgolf in augustus 1914 
- niet vermeld staan op het grote 
monument in Brussel voor de 
slachtoffers van de FOD Financiën 
voor de beide wereldoorlogen op 
het kabinet van de minister van 
Financiën. Met deze bijdrage in het 
D.A.-Museumnieuws krijgen ook 
zij nu toch enige erkenning. Beter 
laat dan nooit…

(FH)

ABELEABELE

DE COLLEGA’S VAN HET MOBIELE TEAM ROESELARE 
WERKTEN ONLANGS SAMEN MET DE POLITIEZONE 
ARO IEPER IN DE GRENSSTREEK VAN POPERINGE. 
TIJDENS HET TWEEDE DEEL VAN DE ACTIE 
CONTROLEERDEN ZE DE GRENSOVERGANG IN HET 
DORP ABELE IN DE ABEELSEWEG (N333) AAN DE 
KRUISING MET DE TRAPPISTENWEG. OP DEZE PLAATS 
STAAT « ‘T KOMMIEZENKOT» EEN CAFÉ/HOTEL DAT TE 
KOOP WORDT AANGEBODEN. 

KOMMIES IS EEN DIALECTWOORD EN HET VERWIJST 
NAAR EEN AMBTENAAR VAN LAGERE RANG BELAST 
MET DE WACHT OP SMOKKELARIJ, EEN DOUANIER 
DUS. SPECIAAL IS WEL DAT DIT VOORMALIGE CAFÉ 
GEVESTIGD IS IN HET OUD DOUANEKANTOOR VAN 
ABELE, DAT TOT EIND DE JAREN ‘80 IN GEBRUIK IS 
GEWEEST.

Douanekantoor Abele
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 parkeerproblemen

In 1975 groeide het kantoor van Abele samen met Menen 
en Adinkerke uit tot de 3 grootste tolkantoren van West-
Vlaanderen. Dat bracht voor het dorpje Abele echter 
serieuze problemen mee.  

Het aantal personeelsleden was inmiddels al 
fors toegenomen. De ontvanger was Rik Sohier, 
zaliger. Een collega die heel zijn leven een verwoed 
erfgoedbeschermer was, niet in het minst voor Douane 
en Accijnzen. Hij schreef ook een heel interessant 
boek over “Blauwers en Commiezen”. Hij werd toen 
bijgestaan door zijn adjunct Hector Van Slambrouck en 
6 kantoorbediendes waaronder 2 verificateurs (fiscaal 
deskundigen). Daarnaast was er ook nog een brigade 
en die telde 17 man. Naast Abele zelf, dat dag en nacht 
geopend was, viel ook Zwartberg onder hun bevoegdheid.

Onder meer met de aanleg van de autoweg Rijsel-
Duinkerke, groeide dit douanekantoor uit tot een 
belangrijke post in het goederenvervoer tussen Frankrijk 
en België. Het aantal vrachtwagens steeg naar 500 in 
beide richtingen, zonder het vervoer op T2-documenten 
daarbij te rekenen. 

De voornaamste goederen die dagelijks passeerden 
waren groenten, veevoeder, planten, glaswerk, staal, 
textiel en papier.

Abele nam zijn grote vlucht pas in de jaren ’60 van 
de vorige eeuw. Voorheen kon een ontvanger en een 
toegevoegde hulp het werk alleen af, want per dag 
kwamen er maximaal een tiental vrachtwagens met 
bomen langs. Dat was alles.

Een blik terug

Het douanekantoor in Abele werd geopend in 1953, recht 
tegenover het kleine huisje waar vroeger het bijkantoor 
was van de douane. Toen stond het hoofdgebouw bij het 
grensstation op de lijn Poperinge-Hazebroek. Een verhuis 
was nodig omdat het goederenverkeer zich verlegde van 
het spoor naar de weg.

Kijkrichting België. Het toenmalige douanekantoor
is het huisje rechts achter het witte huis (1900)”
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Drukke bedrijvigheid in Abele

Soms moesten we ook nog de ontvanger van de 
Hulpkantoren Loker en de Zwarteberg vervangen als die in 
verlof waren. Er was een periode dat de dienst op de Zwarte 
Berg bemand werd tot 18.00u. Toen moest er een tweede 
douanier bijkomen tot 22.00u voor de veiligheid. Dat was 
een ideale dienst voor mij. Ik voetbalde toen immers nog. 
De match was gedaan om kwart voor vijf. Dan had ik nog 
genoeg tijd om mij thuis in Dikkebus om te kleden en naar 
de Zwarte Berg te rijden om er nog vier uurtjes dienst te 
kloppen. 

Pure folklore was dat daar, echt waar! Zo stond er een 
tafeltje vlak tegen het grote raam, waar we ons middageten 
aten. Het vele volk dat er voorbijkwam, zag als het ware wat 
er tussen onze boterhammen lag.  Ongelooflijk wat een 
bekijks wij daar hadden. 
Bovendien moesten we daar ’s morgens de kolenkachel 
aan de praat krijgen, zodra het wat kouder werd. De aubette 
stond als het ware in vuur, zoveel rook kwam daaruit. We 
moesten soms een halfuur buiten wachten eer de kolen 
mooi warmte gaven en we terug naar binnen konden!

Collega Mario Carton vertelt

“Ik startte mijn douanecarrière in 1982 in Abele. Na mijn 
middelbare school nam ik op advies van mijn vader deel 
aan het examen van het Ministerie van Financiën. Na 5 
maanden opleiding in Antwerpen mocht ik al in Abele 
beginnen. Een mutatie krijgen, ging toen vlotter dan nu 
het geval is. Abele werd niet veel gevraagd, want wie 
wilde er nu werken in de verre Westhoek, of het “gat van 
Pluto”, zoals ze hier zeggen. 

Collega Mario Carton

Ik kan jullie al direct een leuke anekdote vertellen van 
toen ik daar als 18-jarig broekventje toekwam. We hadden 
niet meteen een uniform, dus droegen we een armband 
rond de mouw in de kleuren van de Belgische vlag. Veel 
mensen vroegen ons of er soms een wielerwedstrijd 
voorbijkwam!

Na een halfjaar in Abele te hebben gewerkt, werd 
ik opgeroepen om mijn militaire legerdienst te gaan 
vervullen in het verre Soest (D) en verliet ik Abele voor 8 
maanden. Ik schoot tijdens mijn legerdienst als 18-jarige 
met allerhande wapens maar toen ik terug aan mijn 
douanecarrière begon, mocht ik geen wapen dragen 
omdat ik nog geen 21 jaar was! Onbegrijpelijk hé?

Abele was een redelijk druk Kantoor. Als douanier bij de 
Buitenbrigade had ik altijd dezelfde dagtaak: in- en uitvoer 
van vrachtwagens en personenwagens controleren. Toen 
bestond nog de smokkel van wijn en sterke drank die 
in het buurland Frankrijk werd aangekocht; het was er 
immers veel goedkoper.

Ik had er zeer onregelmatige diensturen. Zo liep ik 
bijvoorbeeld op maandag dienst van 9.00-13.00u/17.00-
22.00u, op dinsdag van 6.00-9.00u/13.00-17.00u en dan 
de nacht op van 22.00u tot woensdagmorgen 6.00u. Soms 
werkten we 2 à 3 nachten in de week! Die onregelmatige 
uren moesten we lopen omdat de smokkelaars niet 
zouden weten wanneer een bepaalde douanier precies 
dienst had. Douaniers met slechte bedoelingen moesten 
er dus niet aan denken om het met hen op een akkoordje 
te gooien... 
Deze diensturen moesten 24u/24u bemand worden, dus 
hadden we veel volk nodig. 
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Brief van René Verstraete
Archief Schakel

Kantoortje Zwarteberg - Westouter

Grenskantoor Calicannes

Pure folklore was dat daar, echt waar! Zo stond er een 
tafeltje vlak tegen het grote raam, waar we ons middageten 
aten. Het vele volk dat er voorbijkwam, zag als het ware wat 
er tussen onze boterhammen lag.  Ongelooflijk wat een 
bekijks wij daar hadden. 
Bovendien moesten we daar ’s morgens de kolenkachel 
aan de praat krijgen, zodra het wat kouder werd. De aubette 
stond als het ware in vuur, zoveel rook kwam daaruit. We 
moesten soms een halfuur buiten wachten eer de kolen 
mooi warmte gaven en we terug naar binnen konden!

In de winterperiode was er soms personeel te veel in Abele. 
Maar dan was er altijd nog de “velddienst”. Dat was vier uur 
op pad met de fiets om ergens te velde wat controle uit te 
oefenen! Het was echter soms bitterkoud en dan waren er 

gelukkig nog veel van die typische grenscaféetjes waar we 
ons wat konden opwarmen…

Ja, ik denk dat wij toen een brigade hadden van meer dan 
20 man.
In die tijd waren het vooral Fransen en Belgen die de grens 
passeerden, nu en dan een verloren Engelsman. Van 
Oostblokkers was er bijlange nog geen sprake.

Met de aanleg van de expresweg Ieper – Vlamertinge 
– Poperinge – Steenvoorde was onze administratie 
genoodzaakt om het mooie kantoor in Abele te sluiten. De 
collega’s verhuisden zo’n drie kilometer verder naar het 
internationaal grenskantoor Calicannes met entrepot, dat 
officieel ingehuldigd werd op 1 juni 1990.

(AVP)
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Dit om aan te geven dat het museum geen hete hangijzers 
uit de weg gaat. Zo komt de werking van de douane tijdens 
de Hitlerperiode aan bod alsook de gang van zaken in het 
toenmalige DDR (Oost-Duitsland).

Ook de kolonisatieperiode komt aan bod. Duitsland had o.a. 
overzeese gebieden in Kameroen, Togo, Namibië, Tanzania 
en de Marshalleilanden. Er was druk handelsverkeer wat 
plaatselijke douaneposten noodzakelijk maakte.

Maar er is meer. Op aanschouwelijke wijze worden diverse 
periodes uit de douanegeschiedenis visueel uitgebeeld en 
educatief toegelicht. De spreuk van Keizer Vespasianus 

Handrekenmachine Validatie-boekingsmachine Motorfiets met sidecar van het fameuze merk Zundapp

“pecuna non olet” staat in mijn geheugen gegrift. Uit een 
kluwen van staatjes en steden, elk met een gamma aan 
tolheffingen, specifieke maten en munten, komt men 
in 1871 tot een Duitse tolunie waarbij de Duitse Mark het 
daglicht ziet en een Duitse handelsmarkt kon gedijen.

De huidige douanewerking sinds de eenmaking van 
Duitsland wordt in verschillende thema’s aangebracht: 
invoering van het geharmoniseerd tariefsysteem, het 
tot stand komen van de Europese Unie en internationale 
handelsverdragen, de globalisering van de wereldhandel, 
de introductie van gezonds- en beschermingsmaatregelen, 
de conventie van Washington, risicoanalyse enz.

DAS DEUTSCHES ZOLLMUSEUMDAS DEUTSCHES 
EEN WERELDHAVEN HEEFT ZIJN SPECIFIEKE 
GESCHIEDENIS. HET DOUANEGEBEUREN MAAKT 
DAAR OOK DEEL VAN UIT.

Een rondgang in het Douanemuseum van Hamburg.

Het Duitse Douanemuseum met de douaneboot “Oldenburg”

Johannes Popitz werd door het Naziregime ter dood veroordeeld. 
Hier een foto van bij de uitspraak van de doodstraf.

Te midden van Speicherstadt, het gigantisch historisch 
entrepotcomplex van de wereldhavenstad Hamburg, 
bevindt zich het Deutsches Zollmuseum. Het gebouw 
waar het museum sinds 1985 is gehuisvest, was eind 
de jaren achttienhonderd een douanekantoor Zollamt 
Kornhaus-brücke. Het lag strategisch op de grens van 
de toenmalige Hamburg Freihafen, een douanevrij 
gebied te beschouwen als buitenland. Het gebouw werd 
gedeeltelijk heropgebouwd na bombardementen in de 
Tweede Wereldoorlog. 

Voor twee euro steungeld krijg je toegang tot een 
permanente tentoonstelling over de Duitse douanediensten. 
Op 800 vierkante meter tentoonstellingsruimte komt in 
acht episodes de Duitse douanegeschiedenis aan bod, 
beginnend bij de Romeinse tijden tot de hedendaagse 
realiteit.

In 1927 was er in Berlijn al een eerste «Reichszollmuseum» 
opgericht door Johannes Popitz, ambtenaar bij 
Financiën en later nog minister van Financiën. De man 
zat tijdens W.O.II in een complot dat uitdraaide op een 
mislukte aanslag tegen Hitler. Hij werd op 2 februari 
1945 opgehangen, het bericht van het vonnis staat 
uitgestald in de tentoonstelling.
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50KG COCAÏNE IN MANIOKKNOLLEN. 

Dat men de gekste manieren gebruikt om drugs te 
smokkelen bleek weer maar eens bij een controle door 
de douane in Antwerpen in oktober 2018. De verdovende 
middelen werden gevonden bij een fysieke inspectie 
van een lading cassaves (eetbare maniokknollen) op de 
Grensinspectiepost Linkeroever na een selectie op basis 
van risicoanalyse. 

De vrij grote knollen waren telkens doorgesneden en 
uitgehold. Daarna werden ze gevuld met cilindervormige 
blokjes cocaïne en weer aan elkaar gekleefd. Deze lading 
was afkomstig uit Costa Rica en ze was bestemd voor 
een verdacht bedrijf in Nederland. Er werden 124 blokken 
cocaïne van elk 400 gram aangetroffen, dus gaat het om 
een vangst van bijna 50 kg drugs in totaal. 

Dit is uiteraard slechts een van de vele inbeslagnames 
in een erg succesvol jaar voor de douane op dit vlak. 
Alleen al in de haven van Antwerpen is er in 2018 
een recordhoeveelheid van ruim 50 ton cocaïne 
onderschept, een stijging met meer dan 20 procent ten 
opzichte van vorig jaar. Dat er meer drugs naar België 
komen, ligt vooral aan de hogere productie in Zuid-
Amerika (Colombia, Brazilië, Ecuador, Suriname,...) en 
de grotere consumptie in West-Europa. Naast de grote 
hoeveelheid cocaïne werd in de Antwerpse haven 
ook 16,8 ton marihuana, 4,4 ton heroïne en 7,9 ton 
middelen voor de productie van synthetische drugs in 
beslag genomen. Knap werk van de collega’s die deze 
rotzooi van de straat hebben gehouden. 

(FH) 

OBJECT IN DE OBJECT IN DE KIJKER

Geldwaarde van dit levensgroot ivoren 
beeld is niet gekend

Het museum stelt een gamma aan voorwerpen en thema’s 
tentoon die bij douane- en accijnspersoneel veel herinneringen 
zullen oproepen en een bezoek extra aangenaam maken: 
oude kantoormachines, namaakgoederen, beschermde 
diersoorten, smokkelattributen, drugsopsporing, scanning, 
wapenuitrusting en de moderne vervoermiddelen van de tol.

Vermelden we tot slot dat het museum verschillende 
pronkstukken bevat zoals de Groene Olifant, een 
motorfiets met sidecar van het fameuze merk Zundapp, 
diverse uniformstukken - internationaal en door de 
eeuwen heen - en een levensgroot ivoren beeld van een 
oosterse godheid (geldwaarde niet gekend).

• Deutsches Zollmuseum, Alter Wandrahm, 20457 Hamburg
• www.museum.zoll.de
• Wikipedia: Toen keizer Vespasianus aantrad in Rome, was de 

staatskas leeg. Hij voerde daarom een belasting in op urine. Deze 
belasting werd opgelegd aan eigenaars van publieke pispotten 
(en latrines), waarin voorbijgangers urineerden en waarin buren 
hun pispot leegden. De eigenaars verkochten de urine aan 
wasserijen en volders. Toen zijn zoon een opmerking maakte over 
deze belasting, antwoordde Vespasianus: “Geld stinkt niet”.

• Het Deutsches Zollmuseum is net zoals ons Nationaal D&A-
museum lid van de Internationale Vereniging van Douane-

 en Belastingmusea (IACM)

INFO

Als toetje kan je buiten het Duitse Tolmuseum ook nog 
de douaneboot Oldenburg bezoeken. Het schip was 
actief tussen 1977 en 2005 in een actiegebied van 360 
zeemijlen. Het was de eerste douaneboot gebouwd in 
zeewaterbestendig aluminium met een lengte van 28 
meter en een topsnelheid van 23,25 knopen (43km/u).
Kortom, volgens mij zeker een bezoek waard.

(RVdB)
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BEGIN 2019 KREGEN WE REGELMATIG 
MEDEWERKERS OVER DE VLOER VAN DE 
KLEINE EXPEDITIE VZW, INCLUSIEF EEN 
HEUSE FILMPLOEG. IN OPDRACHT VAN 
DE PROVINCIE ANTWERPEN WERKTEN 
ZIJ AAN EEN HERWAARDERING VAN 
DE SMOKKELAARSROUTE. DEZE 
FIETSROUTE SITUEERT ZICH IN DE 
NOORDERKEMPEN - ROND POPPEL, 
WEELDE EN BAARLE-HERTOG - EN 
BLIJKT AL JAREN ÉÉN VAN DE 
TOERISTISCHE TOPPERS TE ZIJN IN 
VLAANDEREN.  

De route wordt aangeduid door 11 grote 
smokkelklompen, maar deze zijn toe 
aan restauratie. De leerkrachten en 
leerlingen van de Academie Turnhout 
gaan ze beschilderen en bewerken 
met aan de grens gerelateerde 
thema’s.  Verder kunnen mensen 
die de smokkelaarsroute afleggen 
op hun smartphone naar korte 
filmpjes kijken waarin twee acteurs 
wat meer uitleg geven over de 
locatie. Het spreekt voor zich dat 
wij hen vanuit het D&Amuseum 
heel wat achtergrondinformatie 
hebben kunnen doorgeven. 

Bovendien konden ze voor de buitenopnames 
enkele objecten ontlenen. Voor het stukje douane en 
hedendaagse smokkel, tenslotte, kwamen ze in de 
museumruimte zelf filmen en onze conservator werd 
eveneens voor de camera gezet om enige duiding te 
geven bij de douane in heden en verleden. Het werd 
een aangename samenwerking waarbij zij nogal wat 
materiaal van ons kregen aangereikt en waarbij er voor het 
Nationaal Museum van Douane en Accijnzen binnenkort 
promotie wordt gemaakt op een drukbezochte locatie. 
Meer moet dat toch niet zijn?!

 (FH)

POPULAIRE SMOKKELAARSROUTEPOPULAIRE 

Johan Buytaert van De Kleine Expeditie
brieft zijn team voor de opnames
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DANK UDANK U
In de loop van de voorbije maanden hebben  collega’s 
en vrienden van het D&A-museum ons gecontacteerd 
om waardevolle objecten te schenken. Zo konden we 
naar goede gewoonte weer rekenen op de collega’s van 
“Opsporing en Onderzoek” en “Chapiter XII” te Antwerpen 
en Zaventem.  Inge Vinckier van het Labo van Douane 
en Accijnzen bezorgde het D&A-museum een oude koffer 
met instrumenten om stalen minerale olie bij voertuigen 
af te nemen. Johan Van Der Velden schonk ons een 
steekwapen dat hij in beslag kon nemen in de stuurhut van 
een schip. Bernadette Van Engelen dacht aan het D&A-
museum toen ze haar kasten leegmaakte voor ze met 
pensioen ging en Eric 
Van Herteryck van 
de dienst “Operations 
ABC Mechelen” belde 
ons op of we accijns-
mater iaa l   konden 
gebruiken, vooraleer 
deze collega’s in mei 
verhuizen. Tot slot 
stuurde Luc Vancraynest 
tewerkgesteld te Menen 
ons een mooi, oud register 
toe.

Ook sympathisanten  Jure D’Haese en Dirk Verbrugghe 
deden het D&A-museum een waardevolle schenking 
zoals uniformstukken, een oude rekenmachine, prachtige 
boeken e.a.

Wij willen hen, maar ook alle collega’s en sympathisanten 
die vroeger reeds objecten schonken of die we nu ongewild 
vergeten te vermelden, VAN HARTE DANKEN. Dankzij 
deze bijdragen is het mogelijk om de collectie van het D&A-
museum verder uit te bouwen en/of te vernieuwen.


